Oscar Bonnaerens

Geboren op 15-11-1908 te Uitbergen
Overleden op 01-04-1976 te Gent
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Ere zij de Vader, de Zoon en de H. Geest.
l.'r

Vroom gedenken wij de

Heer Oscar Bonnaerens

geboren te Uithergen, op 15 november 1908
en godvruchtig overleden te Gent, op 1 april
1976, gesterkt door het H. Ziekensakrament
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Oud-strijdersbond.

Voor wie in U geloven, wordt het leven niet
ontnomen, maar veranderd in eeuwig leven bij
U, waar Gij het geluk zijt van uw uitverkore-
nen.

Zijn pijnlijke ziekte heeft hij koppig bekampt
en toch gelaten aanvaard. In die lastige maan-

den was hij dikwijls meer bezorgd over het lot
van anderen dan over zijn eigen smart.

De dierbare overledene was een onopvallende
en stille man, steeds opgeruimd en nooit veel-
eisend voor zichzelf, heeft hij zijn uiterste best
gedaan om in jaren van ziekte elkander te
troosten en te helpen

Zolang hij kon zocht hij zijn hulp bij de Heer
in zijn wekelijkse zondagsmis. Moge de Heer

hem om zijn goedheid opnemen in 't eeuwig
Vaderhuis.
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Beminde broeder, zuster, familieleden en
vrienden, ik dank u voor de vele genegenheid
die ik mocht ondervinden. Vooral u, mijn
zuster Marie, kan ik niet genoeg danken.
Blijft mij ook gedenken in uw eucharistie-
vieringen.

Hij ruste in vrede bij de Heer.

De Families Bonnaerens en Middernacht,

danken om de blijken van deel-
neming in hun rouw.
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