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VROOM GEDENKEN WII]
MEVROUW

Marie - Rachel BONNAERENS

Echtgenote van
de Heer Petrus DIERICKX

geboren te Uitbergen, op 31 oktober 1898
en godvruchtig overleden te Wetteren,
op 31 mei 1980,
gesterkt met de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen,

Lid van de bond der Gepensioneerden K.B.G.
en verscheldene godvruchtige genocotschappen.

Een levenslustige en zachtmoedige vrouw die
alles over had voor haar man en kinderen,
werd door een plotse, genadeloze ziekte aman
onze liefde ontrukt.

Hear ganse leven was er een van eenyoud,
vriendelijkheid en onbaatzuchtigheid. Jlaren-
lang heeft zij zich vol bekommernis ingezet
voor haar kinderen en kleinkind, en later
haar echtgenoot verzorgd zonder coit aan haar
eigen gezondheid en verlangens te denken.

Hoewel kaartspelen haar hartelust was, offer-
de zij zich de lsatste jaren volledig op om
haar man de zorgen toe te dienen die hij
nodig had.

Zij zal steeds in onze gedachten blijven als
iemand die woor iedereen een wvriendelijk
woordje over had en met een goedaekozen
kwinkslag alle ijs kon breken.

r. De Schepper, Wetteren - Tel. 69 13 09
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Voor haar bestonden geen standen, geen ver-
schillen tussen de mensen. In haar eenvoud
was ze de menselijkheid zelf : iedereen was
bij haar welkom, arm of rijk.

Moedertje, je weet dat we zielsveel van je
hielden en dat ons verdriet om je dood on-
beschrijfliik en onuitwisbaar is. Doch we zul-
len je wensen vervullen en onze liefde over-
ﬂrﬂg&n op onze vader, van wie jij zoveel
ield.

Hij is het immers die zoveel steun en troost
van u ontvangen heeft. Wij hopen nu op
onze beurt hem te kunnen troosten en bij-
staan.

Wij zullen verder wvoor u bidden, uw voor-
beeld indachtig zijn en uw beeltenis nooit
vergeten.
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De Heer Petrus DIERICKX-BONNAERENS,

De Heer en Mevrouw Albert DIERICKX-
VERDONCK,

Mejutfer Myriam DIERICKX,
De Families BONNAERENS, DIERICKX,
VAN WEZEMAEL en VALCK,

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.

Druk. Ingelbinck, Wetteren



