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Bijna een esuw hesft het geduurd
voor zij weigering ontdekie
dat haar broos lichaam
niet meer luisterde naar haar stalen wil,
tot zii doodmoe de wereld loslist
en haar povere leden sirekie.
Z0 werd het grote vuur
dat ze geweest was
eindelijk kil.
(Marnix Gijsen)
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Dankbaar en liefdevol aandenken aan

o MEVROUW
Maria Bonnaerens

Weduwe van de heer
»  RichardWaegebaert
Wedowe van de heer

Geboren te Uitbergen
op 19 mei 1906
en godvruchtig overleden te
Merelbeke op 4 november 1997.

Wij danken u
voor uw gebed en medeleven.

www. indeken be -

Vandaag nemen wij afscheid van jou hoewel
wij je graag nog een tijdlang blj ons hadden
gehouden. Afscheid na een leven van zorg,
maar ook van vreugde omdat het goed is
geweasst.

Je leven was heet {fewunn : veie jaren brachi
je door met de studenten om je heen. Je higld
ervan veel mensen te zien en veel mensen
mochtanfjs graag. Je was een mens die
iever gafl dan kreeg.

In mei vierden we nog je 91ste verjaardag, het
werd een groot feest en je was 20 gelukkig die
dag. Maar niet voor lang.

Kort daarna werd je ziek, je moest naar het
zigkenhuis. Nadien kreeg je te horen dat het
moeilljk zou zijn om naar je vaste stekjie in
Mariakerke terug te keren. daar waar ledereen
terecht kon bil jou voor hulp, voor sen teder
woord, een lief gebaar. Daar waar lsderaen
;iqh thuis voelde, daar was jij het zonnstje in
uis, .

Toen verioor je e levenslust, je wou terug
naar dat huisje, maar wist maar al te goed dat
het niet meer kon.

Toen ging het plots heel snel, we zagen hoe
je ons verliet, maar stonden er machteloos bij.
oals ean kaars die langzaam opbrandt,

doofde je uit en ben je van ons heengegaan.

Marieke,

we zullen je missen elke dag

in de kigine, eenvoudige dingen,
maar in ons hart zal ja blj ons blijven
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