Hubert Bonnaerens

Geboren op 23-05-1903 te Uitbergen
Overleden op 19-03-1942 te Solingen (D)
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Hubert BONNAERENS*

Wed. van MARIE PIETERS

echtgenoot van Rosa VAN LOO

geboren te Ultbergen den 23 Mei 1903

bij ongeval schielijk om het leven gekomen in Solingen
Deutschland den 19 Maart 1942

—

«Zalig zijn de dooden die in den Heer stervens.
Na christene plichten. verduldig liiden en edel-
moedig offeren in noesten arbeid voor de zijnen,
heeft de verdienstelijke overledene de verwezen-
lijking dezer woorden bekomen.

Laat ons in zijn vroegtijdig afsterven, de schik-
kingen van de Goddeljke Voorzienigheid aan-
schouwen, de onstandvastigheid van dit leven
overwegen, en met gerust gemoed het eeuwig
leven betrachten.

% Gelukkig hij die door zijn werk in de noodwen-
Jigheden van zijn huisgezin tracht te voorzien en
die terzelvertiid op God betrouwt en Hem naar
vermogen dient : hij verzekert zijn welzijn voor
tijd en eeuwigheid.

Duurbare Echtgenoote, aan U is de zorg overge-

laten ; gij zult den steun der wezen zijn ; stel uw

 betrouwen op God, Hij is de trooster en %eacher-
mer der weduwe en der wees. — Vaartwel, lieve _

Kinderen, ik laat U in de vrees des Heeren, vol-

hardt in dezelfde, eert uw brave Moeder al de da-

gen van haar leven, bemint elkander en bidt voor
mij.
/oot Hert van Maria wees miin heil. (oo d, afl.
Hij geniete den Vrede in God.













