Emilie Coleta Bonnaerens

Geboren op 16-06-1893 te Uitbergen

Overleden op 06-12-1961 te Sint-Jans-Molenbeek
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H. Hart van Jezus, ik betrouw op U,
J00 d. afl,
11

TOT ZALIGE NAGEDACHTENIS
van Mevrouw

Emilie, Colleta BONNAERENS
Echtgenote van wijlen Maurice KERCKAERT

geboren te Uithergen de 16 juni 1893 en overleden te
St-Jans-Molenbesk de 6 december 1961, voorzien van
het Heilig oliesel.

Wij beminden haar gedurende haar
leven, vergeten wij haar niet na de
dood.

Het was een moeder die boven alle
lof stond, zachten zelfopofferend, waar-
dig plaats te vinden in het geheugen
van goede mensen.

Zij was rechtvaardig voor God en
wandelde in de wegen van Zijne gebo-
den.

Vaarwel lieve kinderen, mijne bede-
vaart is ten einde. God heeft mij terug
geroepern, dan wanneer ik nog in uw
midden zou willen verioeven. De dag
zal komen waarop wij verenigd zijn
voor eeuwiq.

Geloofd zij Jezus-Christus | Amen. 100 d. afl

Begr. O. MEURIS, Tel. 26.21.53

De families KERCKAERT en BONMNAERENS,
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medevoelen door U betuigd, bij het overlijden

van

Mevrouw Emilie, Colleta BONNAERENS

Echtgenote van wijlen Maurice KERCKAERT

drukken U hierbij hun welgemeende dank uit.




