Maurice Camille Bombeke

Geboren op 23-10-1913 te Overmere
Overleden op 24-12-1974 te Gent
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Vroom aandenken aan
DE HEER

MAURICE, CAMILLE BOMBEKE

Echigenool van Mevrouw
Bustina DE MUNTER

Geboren te Overmere op 23 oktober
1913 en godvruchtig overleden te Gent
op 24 december 1974

Gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Oudstrijder 1940 - 1945

Nu ecns verdriet, dan weer vreugde
brengt ons als familie en vrienden sa-
men.

Vandaag nemen we, met droefenis in
het hart, afscheid van vader, die ons
veel te vroeg nog, voorging naar de
eeuwigheid.

We hebben voor hem gebeden, wvoor
hem gezorgd, die laatste weken van
zijn leven. .

We richten nu onze ogen op het kruis,
naar Jezus, die zelf ook doorheen het
lijden zijn glorie is binnengegaan.
Heer, wij bidden U, kom ons klein ge-
loof te hulp.

Vader was lief voor ons. Dankbaa;
aanvaarde hij elke dag uit Gods hand
om te werken en te zorgen voor zijn ge-
zin. Werken, tot het njet meer ging en
dan nog altijd zoeken ons plezier te
doen met vele kleine attenties.

In de muziek vond hij zijn verzet: zell
musiseren, anderen erbij helpen, luiste-
ren naar de radio. Ook daarin wist hij
dankbaar gebruik te maken van de ta-
lenten die God hem had toevertrouwd.
Wij zullen zijn goedheid erg missen.
Lieve echtgenote, kinderen en kleinkind
Benny, ge waart mijn vreugde. Weest
verder gelukkig in het leven. En blijft
God voor me bidden.

Dierbare zusters en Marcel, ook u dank
ik voor uw bezoeken en uw zorg voor
me.

Heer, gedenk vader, die een bijzondere
plaats in ons hart had ingenomen.
Neem hem op in Uw eeuwige Liefde
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De families .;: BOMBEKE,
DE MUNTER, MAES en GRIEP.

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming In rouw en gebed.



