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+ WEZE U DIT TOT YROME GEDACHTENIS
VAN MEJUFFER

Julia, Alphonsina Bombeke

Dochter van Mijnheer en Mevrouw

CYRIEL en JEANNETTE EECKHAUDT

Geboren te Wichelen, op 21 Maart 1929 en na een
langdurige en pijnlijke zickte zacht in de Heer ontsla-
pen te Antwerpen, in St-Camillusklinick, op 3
Augustus 1958. Gesterkt met de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke zegen.

Lid van de Coagregatie, van de bond van het H.
Hart en andere godvruchtige genootschappen.

Verpleegster voor Sociale hygiene van de Christelijke
Mutualiteit,

Toecgewiide wetenschap, trouwe vriendschap, zor-
gende liefde en gebed konden dit vroege sterven niet
l':-l:|:ttcn, alleen het ]angmam hcmgun wat minder
bitter maken.

En wij, die maanden lang van dit alles getuige wa-
ren, wij weten niet wat ons het meeste moest verba-
zen de zwaarte van lijden welke cen goede God soms
over mensen toelaat of... de grootheid van offerzin en
Godsvertrouwen, die mensen kunnen putten uit hun
geloof, vooral nu bepaalde omstandigheden, deze be-
proeving nog kwamen verscherpen... Het is cen my-
sterie, waarvan God alleen het waarom kent.

Schoon nog jong, gaf de dierbare overledene,
nu reeds de volle maat van de eigenschappen, welke
gans het ideaal van een vcrph:gst:r samenvatten :
goedheid en toewijding. Daarom zal zij een lichtend
voorbeeld blijven voor collega’s en bekenden.
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Gelietde ouders, tamilieleden en nprrcl:rc vrienden,
een van haar laatste woorden waren : «lk aanvaard
dit offer van mijn leven voor Gods bclaugen en het
geluk van allen die mij dierbaar zijn.® Ieder sterven
in liefde 1s vruchtbaar. Dit gebed zal verhoord worden,
Wij van onze kant, blijven haar trouw gedenken in

ons H. Misoffer, H. Communie en ons gebed.
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Mr en Mevr. C}‘rid BOml'l-eh-EtcH'mudt,
Juffr. Cecile Bombeke - Postulante bij de Zusters
Apostolinnen te Wetteren,

Juffr. Elza Bombeke,

De Familien BOMBEKE, EECKHAUDT,
VAN MALDEREN en
VAN MOSSEVELDE,

danken U om de blijken van genegenheid en
kristelijke deelneming hun betoond bij het
afsterven van hun beminde dochter, zuster,
kleindochter en nicht.

Drukk DE NIL Wicheléen










