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Mijn dagen zijn verdwenen als rook. O groot ge-

helm der dood, wat leert gif ons wel wat wii £ijn |
(H Allons)

Vreest de deod niet, maar trocht wel te leven om

goed te slarven. ..P

Bid voor de zielerust van Mevronw

MARIA BOLLE
echigenote vun Mijnheer
Jan Frans MEGANCK
geboren te Loos, (Fronkrijk} de 4 jonuari 1894, en zacht
in de Heer ontsilapen te Zele, de 8 oktober 1961,
Gesterht door de HH. Sakramenten der ernstige zieken.

De dood ontziet nlemand. Alle poglngen der mensen
ziin tegen haar onmachtig. Maria werd in de volle
bloet wvan haar leven getrolien door een kwaal die zif
jaren lang verduldig heett verdragen.

Zij begreep dat heproeving en misarie planten zijn
die op gurds ontluiken maar wier vruchien slechts in
de Hemel worden geplukt. Niet alléén lichamelijke
ellende kon ean mens piin doen, Integendeel een niet
te voorzien ongelukkig voorval kan als een scherp
zwoaerd een moederhart doorhoren.

De dierbare overledene stelde haar betrouwen op de
Heer en gedurende hoar lange zizkte vond ze steeds
sterkte en kracht in het bidden van de rozenkrans

Zij is steeds een goede moeder geweest en werd
door vrienden geacht en bemind.

Beminde echigenote, wat l8 uw offervoardigheid
groot geweest, Niets was u teveel. Dag en nacht
stond u gedurende die vele jaren aan mijn zij. Lanok|

Beminde kinderen en kleinkinderen, blijf de troost en

de steun van vader, en vergest moeder nlet in uw zon-
dagmis.

Beminde lamiiieleden en vrienden, dank om uw ge-
negenheld gedurende mijn lange ziekie en vergeat
mlj nlet in uw gebeden.

Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans,

bid voor haar.

&

Uw gebeden zijn een ware lalenis voor de ziel
van onze duurbare overledsne.
Wij danken U daarveor van harts,
De lamilién

BOLLE an
MEGCANCK.
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