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Wie mi] bellidt voor de mensen, zal ook ik voor mijin
Vader belijden, die in de hemel is.

T

Door dit aandenken vragen wij U een gebed
voor de onsterfelijke ziel van Mevrouw

Melanie, Elisa, Sylvie BAEYENS

weduwe van de heer

CAMIEL PIETERS

geboren te Uitbergzn op 7 december 1891 en er zacht
In de Heer ontslapen op 8 januarl 19746,

Gesterkt duor het Sakrament der zieken en der stervenden.
en de Pauselijke Zegen.

Lid v verschillende gedvruchtige genootschappen

De dierbare overledene wos &én wvan dia oude,
overtuigde kristenen, onwankelbaar in haar geloof,
die wist te leven als sen echt- deugdzame vrouw,
streng van zeden, oprecht en eenvoudig. Van jongsat
was dat clles haar Ingeprent, haar leven lung heeft
zij die deugden becefend en had de moed en de over-
tuiglng om steeds ervoor ult te komen. In de beproe-
ving en de krulsen van het aardse bestaan muntie zij
uit door haar kalme gelatenheid en door het gelaten
aanvaarcden van elke moellijkhetd en tegenspoed.

Geen wereldse zaken of rifkdom heelt zlj nage-
joagd. Eenvoud, offervaardigheid en pure liside, dit
dit waren haar slerselen en haar kracht, waardoor ze

a

ten dienste stond voor hacr gezin en voor zovele
evenmensan. 2l mocht echl getulgen met de schrijver
van de H, Schrift: |k heb mijn leven nlet In ledigheld
gesleten, En laten wij erbii voegen : niet uit winstbejag.

Beminde kindsren, kleinkinderen, familieleden en
vrienden, mijn erldeel of gedachtenis is geweest: mijn
leven voor God, mijn gezln en evenmens, Moge glf
dit ook bewaren met een gebed voor mij.

Jerus, Marla en Jozef, bid voor ons.

De families Baeyens,
Eeckman,

Pieters en

Van de Velde,

danken u voor de blijken van
deelname in hun roeuw en om
de steun uwer yrome gebeden
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