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De dood is de poort tot het esuwig leven,

+
ZALIG AANDENKEN

aan Mevrouw

ELIZA BOHY

echtgencte ven de Heer
JOZEF VAN MOSSEVELDE,

geboren te Kaprijke op 21 februari 1509 en
overleden te Overmere op 8 meart 1967,
versterkt door de H. Olie in extremis,

«Groot zullen bkij de Heer de - wverdiensten
zijn van hen, die d’e opvoeding van hun kin-
deren wverzorgd hebben.s {H. Hieronymus)

zié was de kloeke en vrome vrouw van de
H. Schrift, de deugdzame en godvruchtige
moeder, die haar kinderen In eer en deugd
heeft opgebracht ; thans is zij uit dit tranendal
heengegaan naar het Rijk van vrede en zalig-
heid. In eenvoud, werkzaamheid en wvoorzich-
tigheid heeft zij voor Gods cog haar levens-
baan afgelegd ; beproevingen bleven niet uit,
doch alles assnvaarde zij gelaten, omdat zij
een goed kristen mens was, betrouwend op
©. L. Heer, haar zielezaligheid indachtig.

Treedt niet in het gerecht met uw dienares.
o Heer, want geen mens zal bij U waardig
bevonden worden zo Gij hem geen wvergif-
fenis schenkt wvan zijn zonclen. Lit. overl.

Beminde echigencot, kinderen en kleinkin-
deren, goede familieleden en kennissen, God
roept mij tot Zich, maar mijn liefde voor u
sterft niet. ik zal u beminnen in de hemel
gelijk ik u op aarde bemind heb. (H.J. Berch-
mans). Vergeet mij niet in uw gebeden. Onze
scheiding zal niet lang zijn:; wij zullen elkaar
weerzien in de hemel. {H. Aloys. van Gaonz.)

Heer, geef haar ziel de eeuwige rusi.
Begra_f_énisundern. Alf. De Clarck. Tel. 78.75 68

De familién Bohy, Wan Mossevelde, Suy en
Van Haute

diep gefroffen door de blijken wvan
medevoelen, hun betoond in hun
rouw; danken U wvan harte.



