Marcel Baeyens

Geboren op 20-03-1924 te Uitbergen
Overleden op 27-06-1985 te Gent
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Weest ook gij waakzaam,
Want gij kent dag noch uur.

T

Dankbare Herinnering aan
DE HEER
MARCEL BAEYENS

echtgenoot van mevrouw
Georgine Dobbenie

geboren te Uitbergen op 20 maart 1924 en
naar het eeuwig leven overgegaan in de kli-
niek van het A.Z. te Gent op 27 juni 1985.
Gesterkt door het H. Sakrament der zieken
en de Pauselijke Zegen. Lid van verschillen-
de godvruchtige genootschappen.

Geheel onverwachts moeten op deze dag
een echtgenote en kinderen afscheid ne-
men van hun goede man en vader. Voor
velen behoorde hij tot de wijde kring van
vrienden en kennissen.

De dood staat soms aan onze zijde en wij
denken er niet aan. Gelukkig de mens die
steeds gedenkt dat het leven in Gods han-
den ligt en zo leeft dat hij elk ogenblik be-
reid is om te gaan naar de Meester van
leven en dood.
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,» Midden in het leven staan wij in de
dood ”. Deze gedachten komen tot ons
over bij het plotse heengaan van Marcel,
Gelukkig de mens die de overtuiging in zich
draagt dat met de dood er een begin is van
eeuwig leven bij den Vader.

Beminde echtgenote en kinderen, dank
voor uw trouwe genegenheid en uw ge-
dienstigheid die ik steeds bij u mocht on-
dervinden. Laten wij allen de Heer bidden:
Dat wij die nog een tijdje verder zullen
kunnen leven er voor zouden zorgen dat
deze tijd geen verloren tijd is, maar wel ge-
bruikt wordt om naar de raad van Jezus,
honderdvoudige vruchten van goede wer-
ken, voort te brengen.

Voor je aanwezigheid,
je woord van begrip,
je blijken van genegenheid,
. danken je van harte
De families: BAEYENS, DOBBENIE
STEVENS en GOOSSENS.
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