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Vroom aandenken aan
Jongeheer
KRIS BOGAERT

zoontje van Mr. Roland en Mw. Christian-
ne Keukelinck,

geboren te Blankenberge op 28 augustus
1972, en overleden tengevolge van een
smartelijk ongeval te Zeebrugge op 2 juli
1984.

—

De vakantie was ingezet. Het schooljaar
was doorworsteld, en het licht stond op
groen, om volgend jaar naar de Visserij-
school te gaan. Het zou een avontuur wor-
den voor hem. Zoals vele dagen voor hem
avontuur waren.

Een kleine misrekening, een kleine ver-
strooidheid, een lichte duizeling ? Wie zal
het zeggen ? Het maakte een einde aan
alle avonturen, aan alle dromen, aan alle
kwinkslagen en jongensstreken. Hij zal
wel niet beseft hebben welk een leemte
hij achterlaat, welk een pijn het doet hem
niet meer te horen binnenkomen.

Heer, wij voelen ons zo moe, kunnen het
niet verwerken, vinden geen woorden om
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het uit te spreken, om ons verstomd-zijn
te doorbreken. Wij weten dat Gij dit zeker
niet gewild hebt. Gij wilt dat de mens
leeft, en gelukkig is. Daarom kunnen wij
het zo moeilijk aanvaarden dat dit juist bij
ons moest gebeuren.

Wil dan dit leven aanvaarden, Heer, van
onze jongen, van dit kind na?. die op de
drempel stond van het volle leven. In on-
ze herinnering zal hij niet meer groeien,
niet meer ouder worden. Hij blijft ons
kind. Mogen wij ons bidden samenleggen,
met al die andere mensen die met ons
meeleven ? Voor U is het goede belang-
rijker, dan al onze fouten of onze zwakte.
Houd nu Uw beschermende hand boven
ons hoofd.

De families

Bogaert, Keukelinck, Van Royen en
Van Kerschaver,

danken U van harte voor de blijken van
christelijke deelneming en gebeden.
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