Jozef Bogaert

Geboren op 19-03-1888 te Wanzele
Overleden op 30-06-1968 te Wanzele
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in
Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.

1.

BID VOOR DE ZIELERUST
van de heer

JOZEF BOGAERT

weduwnaar van mevrouw
MARIA BAEYENS

geboren te Wanzele, 19 maart 1888, en er
godvruchtig overleden, 30 juni 1968, gesterkt
door de H. Sakramenten der zieken.

De dierbare overledene heeft altijd 'n bloel-
ende gezondheid gekend, waarvoor hij O.-L.-
Heer dankbaar was.

Voor hem, als een eenvoudige landbouwer,
was de arbeld geen vloek, maar een middel
om het welzijn van zijn gezin te verzorgen in
liefde wvoor vrouw en kinderen, waarveor hij al-
tijd zijn volle krachten heeft Ingezet.

Verlost uit de beproeving van het lijden dat
hij de laatste maanden dragen moest, is de
geliefde vader teruggekeerd naar de Heer, In
Wie hij diep geloofde en voor Wie hi] In een-
voud des harten zijn plichten als kristen trouw
heeft vervuld.

Aan dit werkzaam leven werd door God een
ainde gesteld, om de grote tocht asan te van-
gen, waartoe eenmaal ieder mens geroepen
wordt, en wij bidden voor hem : «<Heer, geef
zljn ziel de eeuwlige rust en dat het esuwig
licht voor hem strales.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gii waart
dag en nacht gereed om ml] te verzorgen met
kinderlijke genegenheid. Ik dank u al'en daar-
Voor,

Blijf mij steeds gedenken in uw gebeden,
samen met alle beminde familieleden. Eens
worden we samen weer verenigd in het hemels
Vaderhuis.

De heer en mevrouw Gustaaf NIJS-BOGAERT,
De heer en mevrouw Maurice BDGAERT-.GAEE,
Jongeheer Jozef NIJS, p
Juffrouw Liliane BOGAERT,
Juffrouw Marleen BOGAERT.

De families BOGAERT,
BAEYENS,
DE GEYTER
en VAN WEZEMAEL,

danken U voor uw gebeden en blijken
van deelneming in hun rouw,

drukw. F. Van Accoleyen, Wanzela



