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Dankbaar candenken aan

DE HEER

Hubert Bogaert
Geboren te Serskamp op 13 juli 1936
en averleden in familiekring op 2 november 20064,
gesterkt door de ziekenzalving en het
gebed van de Heilige Kerk.

Echtgenoot van mevrouw Suzanne Rasschaert

De fomilies Bogaert, Rasschaert,
Dobbenie en Van der Stroeten

danken U voor de blijken van deelneming.
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Liefste pepa,

Hoeveel keer heb je tegen mij gezegd: “Doe jo bestl”

Mu ben je er spijfig genceg niet meer am mij op het

matje te roepen. Maoaor bij onze loatste woordenwisselingen

g-uF fe mij nc:gmuclh deze raad! |k zal dit momen! frouwens

nooit vergeten, En ik 2al praberen, met jou in mijn gedachien,
deze woorden waar te maken, nu in deze moeilijke periode
maar ook dearna, zedanig dat je trols kan zijn op je pelekind.
Pape, ik mis jo enorml Moor wees nig! bang, jij hebt voor eeuwig
een ploatsie veroverd in mijn hootd en in mijn hart!

Liesbeth
Jij was... mijn enige opo (pepe],
mijn beste vriend, mijn grote voorbesld,
My ben je er niet meer
en olles wat je wos is er ook niet meer.
Ik heb veel piin in mijn hart en mis je onfzettend!
Ik kan je niet loslaten,
moar ik 2ol wel moaten..,
Ik zal je nosit vergeten en altijd van je blijven houden!
Het enige wat ik van Sint-Maarien wil is...
jou oait in de hemel ferugzien,
en daf je tot dan altijd mijn hand zal blijven vosthouden...

Laura

Rouwoeninm Vetheycien? iWatiensn - 06 344 1992 © Druk PopsScheipe bvoo


http://www.indeken.be/

