Marie Boelens

Geboren op 14-07-1920 te Dampremy
Overleden op 06-10-1984 te Aalst
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« Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer.s Gij slaapt zo schoon nu in de eeuw'ge nacht
Zo schoon en in een luister zo verheven
+ Dat van uw beeld een droombeeld is gebleven

Zo eindloos lief als onverklaarbaar zacht...
Vroom sandenken aan het leven

en de uitvaartliturgie van En schoon gl] thans een nietig iets moet zijn
MEVBOUW Een ijle huls, gespleten en vergeten

Herrijst gij groots, van glans zo ongeweten
Marie Boelens Als schiep de dood uw lichaam zonder lijn...
weduwe van Gij zijt zo ver van vuur en wolk en wind,

Zo eeuwig'lijk verlost van alle dingen,
dahine ALrOia D FOP Die wild en onverhoeds het hart bespringen,
Zij werd geboren te Dampremy, op 14 juli 1920 Wanneer een band aan aarde en mens het bindt.

en ging, gesterkt door het H. Ziekensakrament,

rustig over naar het Volle Leven Dat ongenaakbaar gij nu zwerft en zweeft,

N A8 Varpazan Hook En met uw dood 'het Leven’ hebt gevonden,

in de Onze Lieve Vrouwkliniek te Aalst, ﬁaar gans W Z!E:j 0 TEI en ung;schcmdenr. td
op 6 oktober 1984, aar duur op aarde alleen heeft voor geleefd...

uit : « Het eeuwige Rijk »

Uw deelname aan deze uitvaartliturgie, M. van Gavere
uw gebed en offer, het was voor ons een troost.
Wi] danken U :

Willy en Marie-Louise De Cooman - De Rop,
Freddy en Yvette De Rop - Vervaet.

Haar kleinkinderen,
De families Boelens, De Rop, Coppens en Franck

Begr. Cl. Van Bever, 692008 - Druk Verbaere
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