Paul Boelaert

Geboren op 04-05-1953 te Aalst

Overleden op 09-06-2010 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Weel te vroeg, en nog vol plannen
Drank voor wat je was,

De Heer

Paul BOELAERT

Geboren te Aalst 4 mei 1953 en er overleden op 9 juli 2010
Levensparmer van Chris Torrekens

Bediende NMBS

Mamis op zondag 8 augusmus 2010 0m 5 uor in de
Sint-Crentrudiskerk te Appelterre.

D families danken 1T voor ww blijk van medeleven.

Licfste paken,

Rust nu maar uit, jouw pijn is voorbij.

Ik probeerde te helpen maar stond zo machteloos.

Wiemand kan ooit begrijpen wat je hebt geleden,

Miemand kan ooit voelen wat je hebt doorstaan.

We treuren diep maar vertrouwen in Gods belofte van weerzien.
Dar is er een jd waarin geen tranen, verdriel, pijn, ziekie en
dood meer zal zijn en allen die in hei herinneringsgraf

zijn...... derug zullen leven
openbaring 21:4 johannes 3,28
Met deze gedachte neem ik tijdelijk afscheid.

Loetje,

*Een mens die kan werken is cen gcluk.kig mens® was jo leuze.
Je was lief en behulpzaam voor mij en mijn kinderan.

Een échte opa voor Febe en Luca,

Je wou de Kindjes nog zoveel leren.

Waarom ?

In ons hart nemen we je overal mee.

Broer, Peter Paul
Wij ziin zo dankbaar dat wij je 57 jaar gekend hebben als een
liethebbende en behulpzame man.
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