Paul Blindeman

Geboren op 07-10-1935 te Appels
Overleden op 13-10-2012 te Dendermonde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Er iz o woong dat ons
Zear varfrouwd (i ds oren kinkt,
M mag ey Stresdkt iod ong har Vader!

T

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Paul BLINDEMAN

Weduwnaar van Mevrouw Ermma EECKHOUDT.

Geboren te Appels op 7 oktober 1935 en
overleden te Dendermonde op 13 aktober 2012,

Sowlendg fid van oe Foninkiiies Musiaikiane)
van o Shegisdife Brandweer van Dendermande,
Ol wen gle Fanfare 'De Kinderan van oe Schelde’
O vairy gie Harmonis 'Oins Aicht!
Lid van die ‘oz Beigard-Hamonie’ - Dendarmande.

Je vader is en blijft jg vader,
o eigen en vertrouwd.

Je wil hem niet graag missen
omdat je van hem houdt,

Maar eens komt de dag
dat j& hem moet laten gaan

Je verstand zegt dat het goed is
maar in je hart hab je pliin en

in je ogen blinkt een traan.

Fa, rust nu zacht. Je hebt welgedaan.

De familie dankt u voor uw steun,
voor uw Blijken van medaleven an voor
uw vriendschap tijdens zijn leven


http://www.indeken.be/







