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Geboren op 24-12-1884 te Brugge Sint-Kruis
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BID GOD VOOR DE ZIEL VAN
de heer

Leopold BLIECK
weduwnaar van mevrouw Willemina HENDRICKX

geboren te St. Kruls op 24 december 1884 ean
godvruchtip overleden te Knokke in de kliniek
0. L. Vrouw ter Linden op 13 jull 1877, gesterkt
door de H. Sakramenten van de Zieken.

MNear het einde van ons leven toe, worden zoveel
dingen onbelangrijk, die wij wvroeger zo belangrijk
vonden, Er is zoveel, waar wi] afscheid van nemen,
bijna zonder het te weten. Maar ééns staan wi] toch
voor de kapitale vraag : wat heeft Kristus betekent
in mijn leven ? en heb ik er aan geholpen dat hij
iets betekende voor de mensen die mij het naast
stonden 7 - Door ons bidden leggen wij al het
goede wvan zijn leven in de handen van God. En
daarbi] sluiten wij ons san bi] zijn eigen bidden,
zijn eigen doorleefde godsdienstigheid.

Mét de jJaren, heeft hij zich weten aan te passen
aan het nieuwe levensritme van het ouwder worden,
aan de goede en minder-goede dagen. Hi] heeft zo-
lang gewerkt asn het geluk van anderen.

Laat hem nu, Heer, de rust vinden en de diepe
vrede, die pij hebt beloold aan de mensen die in
U geloven. Maak met uw liefde elke dag uit zijn
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leven zinvol, als de bekroning wven zijn godsdien-
stigheid en zijn groelend vertrouwen In U.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank
le voor alles, je genegenheld, |e goede zorgen, je
bekommernis om mij. Het heeft mij zoveel schone
dagen bezorgd. Liefde legt een brug over de dood
heen. Dit doet ook je bidden, vandaag in deze
dienst.

De families BLIECK, WISSE en HENDRICKX

danken U voor de troostgevende blijken
van kristelijke dealneming
an voor uw gebed.

begrafenisdienst rotsaert
druk vanvooren en matthys pvba - knokke-heist




