Lucie De Backer

Geboren op 30-04-1920 te Zele

Overleden op 04-07-1994 te Zele
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Ik mocht thuis zijn

in jouw gedachten
Jij wou mijn kleinheid delen ...
dat kon mijn leed verzachilen ...
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Liefdevol aandenken aan
MEVROUW

Lucie DE BACKER
echtgenote van de heer Alois MERTENS.

Geboren te Zele op 30 april 1920
en er overleden op 4 juni 1994,
Gesterkt door de laatste sakramenten.
Lid van ZIAC

Lid van de Gepensioneerden.
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De families DE BACKER, MERTENS, DE BEULE,
DE PINNEWAERT en OTTERMANS danken u voor
uw gebed en deelname in de rouw.
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Moeder,

te weinig

hebben we jou gezegd :

' moederke, ik hou van jou '
te weinig

liefde in onze blik gelegd
nochtans was jij

onze diepste trouw ...

Wij gingen dartel
door het leven

hebben enkel op onszelf gelet
wij kunnen jou nu
niets meer geven

- moeke -

alleen nog maar

een stil gebed ...

Toch voelen we
heel diep van binnen
dat ' jouw * bloed

in onze hartslag zingt
we zullen jou

altijd blijven minnen
tot de laatste adem

ook ons ontspringt ...
Wilh.

Begral. Van Cleemput - Hoogewys Drukk. EVL



