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Een nacht en moedermens alleen

is zij gesmw&n onverwacht.

Voor God sterft nooit een mens alleen
maar wordt bij Vader thuis verwacht.
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Liefdevol aandenken aan

mevrouw
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weduwe van de heer
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geboren te Zele op 4 juli 1915
en onverwacht overleden te Dendermonde
op 23 februari 1996.
Gesterkt door het ziekensacrament.

Met pijn en droefheid geven wij moeder
Bertha in de handen van de levende God.
Haar heengaan dompelt ons in rouw. Zij was
een goede vrouw die altijd klaar stond om
anderen te helpen.

Jaww, indeken be

Bertha hield van een vredig, gezellig klimaat.

Zij was steeds in de weer om haar familie nabij te
zijn, met hen verbonden in het leven te staan. Zo
kon zij vertellen over haar familie hier en in Zuid-
Afrika. Zi] was een moedige vrouw vol levensmoed
en optimisme, zelfs in de laatste moeilijke dagen.
Wij zullen haar spontane en ongekunstelde gene-
genheid, haar minzame lach missen. Zij kende
geen ongelegen uren. Altiid was zij bereid om tijd
en energie vrij t& maken.

Bertha is eerder onverwacht heengegaan. Dit na
maanden van verzwakte gezcndheid, toch was zij
die laatste maand beter en kon zij thuis blijven in
haar vertrouwde woonst in de B.V.A.-wilk.
Herinneringen aan Bertha blijven voor altijd in ons
hart gegrift. Bedankt moeder en tante voor je
voorbeeld, voor je wijze raad, voor alles wat |e
voor ons deed.

Gilbert, mijn zoon, na de dood van vader - 20 jaar
geleden - waren wij gelukkig samen. lk ben u
bijzonder dankbaar voor wat je voor mij deed.
Zoek nu, Gilbert, naar een nieuwe harmonie en
hou mijn levensidealen hoog. Steun als familie
elkander in het gemis en bij het verdriet om mijn
heengaan. Het gebed zal jullie tot steun en sterkte
zijn.

Ulaanuel en tot ziens in Gods heerlijkheid.

De families DAUWE, DE BACKER, DE KIMPE en
DHEER danken voor uw deelname in de rouw

Bagr. Tackaert-De Wilde, Zele




