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Heden is de mens en morgen verschijnt
hij niet meer; wees altijd bereid en daar-
om leef zo dat de dood u nooit onbereid
vindt.
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GEDENNK 1N UW GEBEDEN [E ZIEL
van zaliger de Heer

Frangois Joseph Louis BLEYS
Echtgenoot van Mevrouw
Maria Jacqueline MERTENS
geboren te Antwerpen ap 28 juni 1932, kortstondig
overleden te Merksem op 13 januari 1968

De mens die rechtvaardig is in zijn om-
gang, die niemand bedroefd. die de baan der
geboden Gods bewandelt, en Zijn Wetten
onderhoudt in het streven naar het goede,
die is een gerechtige, en zal het leven leven,
zegt de Heer. (Ezech. XVIL).

Lieve eclhitgenote, hebt dank woor uwe
genegenheid en warme liefde, gij weet hoe
ik steeds getracht heb u gelukkig te zien,
gaarne ware ik nog bij u gebleven, doch
de Heer riep mij tot Zich. Zijn H. Naam
zij gezegend.

Dierbare kinderen, blijft de troost en de
vreugde wvan moeder. Ik bid voor u bij de
hemelse vader,

« Wil uw gezin, Heer, voortdurend in uw

Vaderlijke hoede bewaren: opdat het onder
uw bescherming vrij weze van alle onheil®.
(col. 21® zon n. Pink),
Goede moeder, schoonouders, familie en
vrienden, treurt niet om mijn heengaan,
doch stort voor mijn zielerust een gebed,
waarvoor ik u dank,
Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevr, Francois Joseph Louls BLEYS, geboren
Maria Jacqueline MERTENS en kinderan
Mariette, Juiien, Willy, Ronald, Sylvia en Eddy,

Mevr. Wwe Henri BLEYS-JANSSENS:

De Heer en Mevr. Julianus MERTENS-BACKS :

danken U voor de troostende
blijken van deelneming,

Merksem, Annuntiatenstraat 45,

L. Van Ruvk-Van Leock, vegraienissen, Merkserr
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