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Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen

T

Tot de vreugde van het Vaderhuis
is teruggekeerd de ziel

von Mevrouw

IRMA BAEYENS

weduwe van de heer

JULIEN DE BRUYCKER

geboren te Uitbergen, op 22 juli 1898 en god-
vruchtig overleden in het stedelijk ziekenhuis
te Dendermonde, op 14 augustus 1972,

Geaterlit duor het Sakrament der zieken en der stervenden.

en de Pauselijke Zegen.
- O —

Geen dag zijn wij zéker van ons leven. Da
mens wikt, maar God beschiket.

Jarenlang heeft zij geleden onder de beproe:
vingen - een beminde man dag in, dag uit zlen
lijden en dan toch moeten scheiden, Nog maar
enkele maanden was dit droevig afsterven
voorbij of ook zij werd door ziekte geslagen,
Niettegenstaande volle hoop op genezing,
heeft God er anders over beslist, wij mensen
buigen het hoofd vol droefheid, maar toch
met volkomen overgave aan Gods H. Wil.

Moge de Heer haar opnemen in het hemels
Vaderhuis om haar goedheid.

Beminde familieleden en vrienden, dank
voor uw medeleven. Toont mij uw blijvende
genegenheid met voor mij te bidden.

Dat zij ruste in vrede bij de Heer.

De families BAEYENS,
EECKMAN,

DE BRUYCKER

en NOEL,

danken U zeer hartelijk voor de
troostvolle b|li|£en van deelne.
ming en geheden.
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