Irene Godelieve Baeyens

Geboren op 09-03-1926 te Wanzele
Overleden op 02-03-1977 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Jwww.indeken.be

" Dit is mijn wvurig verlangen en mijn vaste
hoop : dat Christus in volle openbaarheid =zal
worden verheerlijkt in mijn persoon...,,.

(Fil, 1,20 - 21).
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In de verrezen Heer bidden wij
voor het eeuwig geluk van

MEVREOUW

Irene Godelieve BAEYENS

Echtgenote van de Heer
August DE PREZ,

Geboren te Wanzele op 9 maart 1926 en god-
vruchtig ontslapen in de Heer in het Acade-
misch Ziekenhuis van Gent, op 2 maart 1977,
gesterkt door de H. Zalving van de zieken en
het Eucharistisch Levensbrood.

Eén en al aandacht voor het totale welzijn
van de anderen is de dierbare overledene ons
allen voorgegaan in de dood zoals zij haar leven
op aarde altijd heeft beleefd : grenzeloze, gelo-
vige genade in vreugde ! Goed zijn, goed doen
was haar aangeboren natuur en gaf haar een
zeldzaam begeesterende levenskracht : niemand
ontsnapte ooit aan haar merkwaardige open-
heid van geest en hart om ' alles voor allen,,
te zijn; weinigen nochtans hebben hun eigen
leven zd gevuld aan zorgen gehad als dat van
haar. In de vele zorgen om haar kristelijk, edel
en schoon gezin vond zij klaarblijkelijk de be-
zieling om anderen hartelijk te begrijpen en
belangloos te dienen : in het ongewoon moedig
aanvaarden van het leed dat ' ziekte ,, heet en
alleen maar het lichaam kan bereiken, kwam

de mildheid van een nieuwe en onsterfelijke
morgen tot zijn wvolste recht als een ultiem ge-
schenk uit het Bovenaardse.

Dierbare echtgencot, ik dank U wvoor de hu-
welijksweg die wij samen gingen in sacramen-
tele waarheid en offervaardige liefde : graag had
ik de heiligende weg die wij samen begonnen
nog vele jaren met U voortgegaan.

Mijn meestgeliefde kinderen en kleinkinderen,
ook mij valt het zeer zwaar U niet langer hier-
beneden te kunnen beminnen in de uitbouw
en groei van uw eigen leven tegenover God en
de mensen... Moge de Heer altijd groeien in
heerlijkheid, ' openbaring,, zijn, in ons gezin
dat ik eeuwig wil blijven toelachen uit de he-
mel met de zekerheid van ons geloof dat ik U
trachtte mee te geven.

Dicrhare broers, zusters en al mijn familie-
leden : ik’ dank U voor uw nooit ophoudende
liecfde en genegenheid. Eens vieren wij samen
voor altijd de H. Eucharistie rondom het Eeuwig
Eltaar van de Heer die liefde is en onsterfelijke

ave.

" Heilige Maria, Moeder God's... bid voor
ons... nu, en in het uur van onze dood. Amen *'.

De families
BAEYENS, DE PREZ,
NYS en DE CRAECKER

danken U oprecht wvoor uw kristelijke
deelneming,

Drukk. De Toren - Begr. V.d. Neste-Meuleman




