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Zij was een goede vrouw.
Zij was een goede moeder.
Zij was een in-goed mens,

+
LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

MARIA BLLANCQUAERT
echtgenote van
PETRUS DE MEYER

geboren te Overmere, op 8 februari 1901 en averle-
den te Zele op 22 oklober 1980, getroost door het
sacrament der zieken,

Moeder is niet meer. We wisten dat het eens zou
gebeuren, We wisten dat haar hart steeds zwakker
werd. En toch, nu we naar haar sereen gelaat kijken,
naar die ogen voor inmer gesloten, voelen we een
diepe pijn. Hoe kan het ook anders, zij was voor ons
de beste

Ze leefde ons voar in liefde. Ze leefde niet voor
zichzelf, maar voor de anderen, Als een vredesengel
razide ze begrip, verdraagzaamheid, goedheid en
liefde om haar heen. Ze schiep een thuis van rust
en geborgenbeld, waar we heel ons leven krache
zullen wit putten. Met haar glimlach en stralende
ogen, sme¢dde ze een band, die man, kinderen en
kleinkinderea in liefde samenhield. Haar leven was
Fijk aan doodgewone dingen, maar dac is juist de
grote rijkdom en levenskunst,

Ze leefde ons véor in geloof., Daaruit putte ze de
kracht em pijn en verdriet blijmoedig te dragen.
Met dankbaarheid denken we terug aan wat ze zei
bij de consecratie, toen ze dagelijks hun H. Mis be-

lyisterden : «Mijn God, ik dank U voor al de welda-
den. Mogen onze kinderen en kleinkinderen op-
groeien in eer en deugd, tot Uw eer en het welzijn
van de medemensens. Dat was haar enige bekom-
mermnis.

le was samen met vader een voorbeeld van echtelijke
trouw en liefde, met de jaren gerijpt tot een gouden
ruiker. Moeder, we zullen ons best doen om uw
levenswijze na te volgen, Met nog meer liefde zullen
we vader omringen, want hij zal u het meest missen,

We blijven met elkaar verbonden door geloof en
gebed, en we weten dat je op ons wacht.

Heer, we danken U om zo een vrouw en moedar,
We danken omdat we haar zo lang mochten
behouden.
We danken omdat we haar niet hebben zien

lijden.
Zij ruste in vrede,

Cmdat U bent gekomen om afscheid te nemen, em
haar gitgeleide te doen naar het vaderhuis,
danken U
de familics BLANCQUAERT, DE MEYER,
VAN DE VELDE en BOONE,

d'Overmeerse drukkerij, H D'hooge-Bontinck



