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GELOOFD ZI] JEZUS-KRISTUS! AMEN.

R

BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

IDA BLANCQUAERT

ECHTGENOTE VAN MIJNHEER

KAMIEL VAN DE WIELE
gehoren te Uitbergen, den 29 Janwari 1873 en aldaar
eadvruchtie overleden, den | Aurustus 1947,

Gesterkt! door de H. H. Sakramenten der stervenden.
—— QAR

Zij was "n brave vroaw en goede mosder. Plicht
en godsvrucht vervulde gans haar leven. Zij lerfde
maar voor haar echteenoot en hare kinderen ; in den
huiselijken kring alleen zocht en vond zij haar geluk.

Met een stichtende anderwerping heeft zij den
kelk van bhitterheden dien Gad haar had overgrzonden
tot den bodem tos geledigd, overtuigd dat zii die met
Chrigtus lijden zich eens voor eeuwig met Hem zullen
verhlijden.

Wii vroepen 1J, o Heer, de verlenging harer
dagen, Gij heht ze verlengd in de eeywen der epuwen,

Beminde Echtgenont, Kinderen en Bloedverwan-
ten, alhoewel bij de gedachtenis van uwe onuitput-
bare poedheid en opofferende liefde yoor mij, het mij
pijnliik valt U vaarwel te moeten zeggen, toch sterf
ik gerust en gelukkig in Jde honp dat de God van
harmhartigheid mij zal ontvangen in zijn Hemel waar
ik voorts u miin genegenheid zal betonen met veel
voor UJ te bidden,

Rust in vrede, trouwe dienares des Hzren, ont-
vang voor alle segwigheid de vergelding van uwen
arbeid en deugden.

Zoet Hart van Maria, waes mijn Zalighezid, (300 {.afl,)
indeken.be .

Uedele wordt van harte dank gezegd om
uw vurige gebeden voor de zielerust van
de dierbare overledene en de blijken
van innige deelneming en medevoelen,
ons betoond,

De families BLANCQUAERT,

VAN DE WIELE,

BONTINCK,

DE BOTH &

WAEREBEECK.

Lir. Van de;1 Abeele, Uitbergen,




