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Of wij leven of sterven :
de Heer behoren wij toe [St-Paulus)

1.

Wil dankbaar in een wvroom gebed gedenken
MEVROUW

Emma-Renilde BAEYENS

echlﬁanutn van de heer
Henri HELDERWEIRT

geboren te Ottergem op 24 februari 1893 en god-
vruchtig overleden te Erondegem op 11 april 1980
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

In de kerk zijn de Paasgezangen nog niet
nitgestorven : heel de gelovige wereld is blij
met de Verrijzenis van Kristus die lijden en
dood heeft overwonnen. En als wij in Hem ge-
loven, hebben we de zekerheid dat ook wij
uit de dood zullen opstaan.

Van eenvoudige mensen kan men bezwaarlijk
een kroniek schrijven met opzienbare dingen :
de schoonheid van hun leven ligt in de trouwe
vervulling van de doodgewone dagelijkse plich-
ten, onopvallend, tevreden met wat elke dag
brengt aan zorgen, vreugde en pijn. Zo was het
ook met moeder. Zij kende de waarde van wat
simpele goedheid, van een beetje geluk in
eigen gezin en wat vriendschap van enkele
goede mensen. Zij heeft dankbaar uit Gods
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hand het leven aanvaard om te werken aan haar
gezin en aan het grote geluk dat de Heer ons
heeft beloofd.

Wij danken God omdat we moeder zolang moch-
ten bij ons hebben. En moeder danken we wvoor
wat ze ons heeft gegeven aan liefde en geluk.
Moge ze nu genieten van het werk van haar
handen en gelukkig zijn in de hemel.

Mijn dierbare echtgenoot en kinderen, dank voor
al wat we samen mochten beleven, dank voor
uw oprechte genegenheld en uw =zorgen. In
goede en kwade dagen waren we dicht bij
elkaar. Blijf veel van elkander houden. En bid
eens voor uw moeder,

Familie en goede wvrienden, uw sympathie was
mij steeds cen vreugde : dank u. |k zeg u
allen tot weerzien in de hemel.

De families
BAEYEMNS, HELDERWEIRT,
DE SAEDELEER en SlAU

danken U oprecht voor de blijken van
deelneming in hun rouw.
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