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H. Joannes Berchmans en H. Aloisius, Patronen
van de jeugd, bidt voor ons.

T Tot zalig Aandenken

adan

Antoine Seraphien Victor Blancquaert

roontje wvan
]‘:Jgﬂrfl en van Bertha [Dhaeyers

geboren te Zele-Helkant op 28 Februari 1928 en bij .

ongeval overleden te Outer op 21 Augustus 1950,
Gezalid met het H, Oliesel.
Lid van de Xaverlaantjes- Communiebond.

Mijn God, wat kunnen de slagen van het leven
hard zijn en de krulsen zwaar om dragen..|

Antoine is niet meer... Geen mens kon zulk een
plots en droevig einde voorzien| Zijn vinnige oogjes,
zlj spraken van goedheid en genegenheid voor de
zijnen | Zijn frisse blos sprak van levensvreugde | Hij
was een flinke Jongen, een belofte voor wader en
voor de toekomst.. |

Onze Vader, Diein de Hemelen zijt... Uw H. Wil
geschiede... Gij alleen zijt de Heelmeester In cit dulste-
re uur... Gij alleen kent ons schrijnend lesd en onze
bloedende hartewonden... Wij danken U om de onult-
puttelijk rijke gave van ons kathollek Gelool.. want
wij weten dat na een voorbeeldlg christelijk leven,
«sens de dag zal aanbreken, waarop heel ons huis-
gezin, in de Hemel verenigd, voor immer uw lol en
uw weldaden zal mogen bezingen.» (Ult de Toewl-
ding wvan het huisgezin con het H. Hart) Deze ge-
dachte is onze troost. "t Is de Heilsboodschap van het
Kruis.

Vadertje, Moedertje, wilt niet wenen. Ik ben
weliswaar niet meer in uw midden.. maar als een
Iingnhjn hierboven, zal ik bij de Heer ten beste spre-

ken dat Hij U zegenen zou en troosten in uw zware
beproeving. Hebt dank om uwe goede zorgen. Ik zal
U op aarde nooit lels kunnen vergelden. Dat de Heer
op mijn bede U dulzendvoudig lone..! Bidt ook Gij
voor mij.

Mijn zusje, wi] waren samen de vreugde en de
fierheid van onze ouders. Thans zijt Gij alleen. Wees
nu dubbel de troost van vader en van moeder, vol
lieide en toewljding, zacht en dienstwilllg. Bid woor
uw broertje, God zegene an beware U |

Familleleden samen, de dood kan komen, onver-
wachts... Gave God dat hij noait iemand onvoorbereld
mochte vinden. Bidden wij veel voor elkaar.

Mijn Onderwijzers, naast mijn ouders gaat mijn
dank naar U | Vraagt de kinderen dat zij bidden voor
hun overleden schoolmakkertje... [k smeek God dat
Hij de jeugd zou zegenen en wellig door het leven
leiden.

Mijn Schoolmakkers samen.., een eenvoudig
gebed van kinderen vermag veel bij de Heer | Vaart
wel.. en bidt voor mij...!

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
300 d. ail.)

De Familiéean BLANCQUAERT,
D'HAEYERS,

TEMMERMAN,

DE VIJLDER,

danken U wvan harte voor de blijken van
deelneming en gebeden welke zij van
Uwentwege mochten ontvangen blj het
plotseling overlijden van hun teergelieid
roontje, broertje, klelnkind en neef,

ﬁrukk;rij_ Gebroeders D’hooge, Overmere, tel. 126.




