Alfons Blancquaert

Geboren op 27-01-1913 te Overmere
Overleden op 07-08-1973 te Lokeren
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Voorwaar ik zeg u: wie in Mij gelooft
heeft eeuwig leven.

We begeleiden ten grave
de Heer

ALFONS BLANCQUAERT

echtgenoot van Mevrouw
LOUISE DE BOCK

geboren te Overmere, op 27 januari 1913 en zacht
in de Heer ontslapen te Lokeren, op 7 augustus 1973
Gasterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.
Bestuurslid van de KW.B.
Lid van de bond van grote en jonge gezinnen.
Lid v verschillende godvruchtige genootschappen

- Df—— —

Alfons was een zeer moedig man: zljn woord
was altijd opgewekt, een hartelijke glimlach bege-
leide steeds zijn vriendelijke groet. Hij was ook
een onvermoeibaar werker dle met bezorgdheid
de toskomst van zijn schoon gezin wilde veillg
stellen. Zljn beste krachten heeft hij voor zijn
dierbaren gegeven en daar, in de lielde van de
huiskring, vond hij zijn vreugde en diep geluk.
Hij was een goede vader, die door zijn wijs woord
en levensvoorbeeld wist op te voeden tot kristelij-
ke deugd.

Zijn wilskracht wekt bewondering bij hem die
weet hoezeer Allons met beproeving en tegenslag
moest kampen. Hij kwam uit de oorlog als een ge-
troffen man, en joren later nog kwam zijn leven in
gevaar door de kogel en het schroot die in zijn
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lchaam waren blijven steken. Door ziekten werd
hij meermaals bedreigd en ondermijnd, zodat hij
genoodzaakt werd voortijdig meer rust te nemen.
Dit werd ziin grootste kruis dat hi| zovesl mogelijk
verborgen hield. De beste zorgen konden niet
voorkomen dat zijn afgetobd hart enverwacht
vlug bexweken is ; maar toch ls hij rustig heenge-
gaan.

Dierbare echtgenote, geliefde kinderen en
kleinkinderen, ult llefde heb ik mij ten volle voor
u gegeven. Zo veel was mij uw geluk ook waard ;
Laten we verder in diezelide liefde verenigd bly-
ven. Gedenkt mij doarom steeds In uw gebed en
H. Mis. Ik bid voor u tot we hler weer allen samen
zijn in Gods galuk.

H. Moeder Maria, wij vertrouwen op uw
bescherming.

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene.

¥ij danken U daarvoor van harte.

De families Blancquaert, Opdorp,
De Bock, Staessens
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