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Wees niet bang voor de dood, uw lot :

Bedenk dat allen, voor u of na u, ketzelfde lot treft ;
Het lot dat Ged aan alle viees hee't beschoren.
Waarom dan de wet van de Allerhoogste overtreder?
Op elk ogenblik : Weest bereid !

T Gedenk in uw gebed de ziel

van Mijnheer

Adolf Camiel BLANCQUAERT

geboren te Overmere, de 24 februari 1883 en cldaar
godvruchtig overleden, op 15 januart 1954,
Gezalid met het H, Oliesel in extremls.

Zallg de doden die in de Heer sterven ;

Ze zullan uitrusten van hun zorgen

want hun werken volgen hen achterna.

De rechtvaardigsn blljven eeuwig leven ;

Blj de Heer vinden ze hun loon.

De dierbare overiedane heeft met kennis en lief-
de, evenals hat oude voorgeslacht, het vaderlijk goed
bewerkt. Vrij van beslommeringen was hij steeds ge-
lukkig. Gelijk hij de hand sloeg aon de ploeg en
kaarsrechte voren kon trekken, zo was ook zijn levens-
weg : vrij van elk menselijk opzicht, steeds rechtdoor!

In het veld kon hij genietend wandelen, want
krvid en plant spraken tot zijn gevoelige ziel. Het wij-
de wveld is een galerij van prochtige toferelen woor
hem die er nlet kon In wandelen, zonder het onz!cht-
bare te zilen. Heel de natluur spreekt van God voor
hem die wil zien.

Als een dief in de nacht heelt de onverbiddelijke
dood hem getroffen. juist voor zijn zondaogmis. Kamiel
was een goed kristen, steeds nauwgezet in het vervul.
len van zijn godsdienstplichten. Zo kon hij ook ver-
schijnen voor de Heer an Meestar van alle leven,
want hij was bereid.

Hij had een goed karakter en was een goede
broer In het gezin. Hij was dienstvaardig voor allen
die op hem beroep deden.

Beste broers en schoonzuster, heb dank voor ons
hartelijk samenzijn, en glj vooral Maria, dia zo goed
waart voor mij.

Beite familieleden en vrienden, vaorwel en ver-
geet mij niet In uwe gebeden.

Heilige Barbara, patrones van de goede dood, bv.h

De familisn BLANCQUAFERT,
danken U voor uw christe-
|ii[u: c|r;-{-|nemiug N uw
gebcdcn voor de dierhare

algestorvene.
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