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T

.k zal haar naam met eerbied noemen,
Mu zij neerdaalt in het graf,
En Gods goedheid altijd roemen,
Die mi] zulk een moeder gaf.
(Guido Gezelle)

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Marie, Stephanie
BLANCQUAERT

Echtgenote van de heer Gustaal CLERICK

Geboren te Kalken op 17 maart 1883 en er
godvruchtlg overleden op 8 november 1570,
gesterkt met het Heilig Oliesel,

Hocgbejaard is moeder plots van ons heen-
gegaan. Woorden tot afscheid heeft ze niet
meer gesproken, maar haar laatste glimlach
waarmee ze de eeuwigheid is ingegaan, blijft
voor ong het rijkste symbool van haar vol-
brachte zending op aarde ; innige tederheid,
onbaatzuchtige goedheid, en een grenzeleze
liefde.

In een moeilijke tijd heeft ze een gezin ge-
sticht, nu de mooiste parel aan haar kroon,
Goede moeder, nu is uw taak volbracht, de
graankorrel is in de aarde gevallen en ge-
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storven. De rijke vrucht ervan, een schoon
gezin. Het was een leven schoon in de ogen
van God en de mensen. Wij danken u moe-
der, omdat ge u totzal aan ons gegeven hebt.
Al walt het afscheld zwaar, toch weten wij
dat gij niet te vergeefs geleefd hebt.

Lieve moeder, nooit meer zullen wij uw ge-
stalte zien, maar toch treuren wij niet als
mensen die geen hoop hebben, omdat wij
weten en geloven, dat ge nu reeds thuis bent
bij ons aller Vader.

Dierbare echtgenoot, zoveel jaren zijn we
samen echi gelukkig geweest. Zoek nu die
vreugde in uw kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, zij toch zijn het levend
relikwie van ons beider liefde.

Lieve kinderen, schaart u vooral nu eensge-
zind rond vader, want meer dan ooit heeft hij
uw steun nodig. God, gij alleen weet hoe
sterk de familiebanden ons samenhielden, tot
U bidden wij nu in deze donkere uren : « Uw
wil geschiedde op aarde zoals in de hemel ».
Wij wensen u geen vaarwel, maar tot weer-
zien, want dit is ons een troost en die kan
niemand ons ontnemen, dat ge leven zult in
eeuwlgheid.

De families :
BLANCQUAERT, VAN RUYTEGHEM,
CLERICK en VERVAET,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.



