Petrus Biesback

Geboren op 20-07-1936 te Denderhoutem
Overleden op 04-05-2010 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Zo dapper heb je gestreden
Rust zacht, lieve echigenocol

k zal jg missen,
Magda
Voor goed uit ons midden, yoor altijd in ons hart...

de hear

Pefrus Bisback

Echtgenoot van mevrouw Magda De Putter.

Geboren te Denderhoutam op 20 jull 1936 en godvruchtig
overleden in het O.L Vrouwziekenhuis le Aalst op 4 mei 2010.

Gesterkt door de gebeden van de kerk.

De families BISBACK, DE PUTTER, MUYLAERT en SONCK
danken u oprecht voor uw aanwezigheid, uw steun
en medaleven,
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Liefste va, liefste pepé,

Je handen hebben voor ons gewerkt

Je hart heaft voor ons gekiopt

Je ogen hebben ons tot het laatste opgezocht

Je liefde voor ons stond bovenaan

Wi moaten nu aanvaarden om zonder jou verder e gaan.

Werken en je familie, dat was je leven.

Het werken sloot je af door het bouwen van een thuis voor ons
allen. Een terugkeer naar je geboortedonp: daar kon je genieten
van de rust en de natuur, met j@ familie om je heen

De komst van Fraukje maakie je geluk compleat.

Maar je geluk was van glas: juist toan het eindelijk glansde,
brak het stuk. Je vocht, want j@ wou hier niet weg, je wou bij
ons zijn, De strijd was oneerlijk en niet terecht,

J& wou graag nog verder, maar verloor dit gevecht.

Als onze liefde voor jou je had kunnen redden, was je er nu
nog geweest...

Voor Fraukje ben je nu een ster aan de hemel, die stralend

en fier op haar neerkijkl, telkens als ze naar boven kijkt,

keer op keer,

Astrid, Danny, Maggy, Didier en Fraukje
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