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“Ik ben de Verrijzenis en het Leven”.

T

Gedenk in een vroom gebed

DE HEER
Armand BEURMS

Lid van de Landelijke Gilde.
Lid van Ziekenzorg.

Geboren te Appels op 29 januari 1925 en er
godvruchtig overleden op 26 april 2003,
voorzien van het H. Sacrament der zieken.

Echtgenoot van Mevrouw
Louise DE NOOZE.

De familie dankt u voor uw gebed en uw
blijken van deelname in hun rouw.

x-mﬂnﬁzeﬂmwcam‘mn Bogaert, Dendemnonde - 052/ 21 30.25

De dood van een dierbare, van een vriena, maakt
ons stil; het doet ons even nadenken. In die
momenten voelen wij Gods aanwezigheid zeer nabij
en is het voorbeeldig leven van de dierbare
overledene voor ons een uitnodiging en een
gelegenheid om ons even te bezinnmen over ons
eigen christen-zijn.

Armmand, steeds zult Gij voortleven in de sterke
familiegebondenheid met uw echigenote en
kinderen, voor wie gij steeds hebt gewerkl en
gezorgd. Nooit was iets te zwaar of te moeilijk voor
het geluk van uw gezin. Tijdens de laatste jaren dat
uw gezondheid wankel werd en ondanks de vele
lasten en pijnen, zijt gij een groot en schoon mens
gebleven, Zelfs de dagen dat het echt niet ging, dat
ge hulpbehoevend en volledig op anderen waart
aangewezen, kwam er geen klacht over uw lippen.
Uw leven is een sprekend bewijs dat ziekte en
lijden, wanneer men het weet te aanvaarden, zin
heeft in ons leven. . . daarom danken wi] u oprechl
Dierbare  echtgenote, beste kinderen en
kleinkinderen, oprechl dank voor de liefdevolle en
onophoudende zorgen van de laatste maanden. Dat
voorbeeld, die inzet voor elkaar, helpen ons geloven
in het schone en goede dat onder mensen mogelijk
is. Treuren we dan niet langer, maar durven we
vertrouwen op God, want door ons geloot weten we
dat we over de dood heen met onze dierbare
overledene verbonden blijven,

Daarom geen vaarwel, maar tot weerziens in het
eeuwig Vaderhuis.

Hij ruste in vrede bij de Heer !



