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Geboren op 16-10-1912 te Oostende
Overleden op 28-01-1983 te Knokke-Heist
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Vroom aandenken aan
DE HEER
GUSTAAF DE BACKER

echtgencot van Mevrouw
ALICE MAHIEU

geboren te Oostende cp 16 oktober 1912,
overleden te Knokke-Heist op 28 januari 1983,
omringd door de liefdevolle zorg van de familie
en gesterkt door het gebed van de kerkgemeen-
schap.

Het is een pijnlijke ervaring

wanneer een mens de jarenlange strijd

om stand te houden in het leven -

een handvol geluk en gezondheid -

moet ocpgeven en alles priisgeven.

Leven iz langzaam sterven, zegt men soms.
Afscheid nemen van het arbeidsleven,
vaarwel| zeggen aan vele vrienden,

omdat het lichamelijk niet meer gaat

om hen nog op te zoeken,

En tenslotte afscheid nemen van hen die het
dierbaarst zijn, de eigen huisgenoten.

Het was een large weg, een strijd om overeind
te blijven.

Maar niets mocht baten.

Machteloos geven wij dit leven uit onze handen.
Maar in het hart blijven bewaard

al het goede dat deze mens heeft volbracht,
de vriendschap die hij heeft gesticht,

de vrede en de liefde die hij heeft geschonken.
Maar wij verlangen niet alleen dat

wij hem blijvend herinneren,

maar dat hij als mens mag verder leven,

over de grenzen van de dood

in een eeuwig samenzijn met God

in wiens hart alle leven geborgen is.

‘Als Gij, God, een God van levende mensen zijt,
aanvaard dan deze mens : zijn leven, als een
rijke gave, en geef hem altijd uw vrede'.

Ce families

DE BACKER, MAHIEU,

LE COMTE en VAN DE CASTEELE,
danken U van harte voor de blijken van
christelijke deelneming en gebed.

Begr. M. Rotsaert Heist — pvba eddy-druk




