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Dankbaar aandenken aan

mevrouw

Mariette VAN WEYENBERGH

echtgenote van de heer
Albert COOREMAN

Geboren te Lebbeke op 22 november 1944
en overleden in het A.Z. St. Augustinus
te Wilrijk op 11 april 2003.
Gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

Lid van de K.AV.

Denk aan mij, bid met mij.

Geloof, hoop en liefde zijn drie wondere gena-
den en werken van de Geest in de begenadig-
de mens.

We overwegen dit samengaan van God en
mens in onze dierbare overledene, moeder
Mariette.

Al is ze vredig naar de Vader gegaan, moeder
vertoeft nog onder ons : Liefde blijft.

Voor de groten getuigt ze nog steeds van ne-
derigheid, rechischapenheid en diep geloof.
Voor de kleintjes is ze nog kindervriend en speel-
maatje.

Al achlenvijftig jaar houdt ze het vol haar omge-
ving te begeesteren, te dienen of te troosten. De
Heer heeft haar gesierd met een levenslustig
karakter en vele gaven.

Zeker werd ze gedreven door het charisma om
met iedereen viot en aangenaam in gesprek en
vriendschap te komen. Zo was ze telkens het
spontane zonnetje thuis, op school, in de B.J.B.
en de K.A.V. Ze heeft voor al haar taken en plich-
ten de kracht bij de Heer gezocht in gebed,
H. Mis en bedevaarten. Ze erkende dat het
allemaal genade was en dienstbaarheid moet
blijven. Loven we de Heer.

Toen kwam er een nog edeler taak in zicht.
Daartoe heeft ze zich een strenge voorbereiding
opgelegd, door studie, gebed. zuiverheid van
geweten en inzicht. Het werd haar edelmoedige
gave aan God, aan echtgenoot en kinderen.
Alles in haar huwelijk 15 genade geweest maar
ook de moedige volharding en dienstbaarheid,
met al de krachten van lichaam en ziel bewaard.

Lieve oma, lieve moeder,
U en uw zoete genegenheid koesteren we altijd,
uw wijsheid en uw leven blijven ook onze wegen.

Ik ben mezelf, jij bent jezelf,
wat we voor elkaar waren, zijn we voor altijd.









