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De Heer had ons een goede moeder gegeven. Hij heeit
cns haar entnomen.... dat zijn H. Naam gezegend zij.

T Bid voor de ziel van

Sidonie Van Wesemael

Weduwe wvan
Alfons PIETERS en Polydoor BAYENS
geboren te Ultbergen, de 11 februari 1881 en aldaar
plotseling overleden, de 9 augustus 1954,
Lid der confrerle van het H. Hart.

De dood heélt hoor verrast;, maar niet onbereid
gevonden. « Wees Immer bereld en leef zo dat de deod
u noolt in ongerredheid vinde.s (Navolging) 't Is In
dergelijke gestelteris dat Sidonle altijd geleefd heelt;

zlj was zo wel bereld om te sterven dat de dood haar
nlet kon verrassen.
Het leven van moeder schijnt zo eentonig en ver-

velend, zo verborgen en nletsbeduldend. Maar haar
christelljk bewustzlin en hacr christelijke levensopvat-
ting heeft gans haar leven beinvloed en schoon ge-
maakt, want zif wist dat dle nederige werken de wil
van O, L. Heer uitdrukken ; dat ze Hem aangencam
zijn als zij gedoan worden uit plicht, uit liefde tot Hem,
en daarom is zij te midden wan haar nederig wverbor-
gen taak opgegroeld tot een sterke christene moeder.
In het gebed putte zij de stille moed, de nooit bege-
wende kracht die haar als hulsvrouw en moeder, Gods
H. Wil deed zien in alles, tot zelfs in de beproeving toe.

De goede God heeft Sidonie beloond met haoar
plotseling tot Zich te roepen, want de doodstrijd, hoe
kort ook, zou haar zo piinlijk gevallen zijn bij 't al-
scheid, immers zlj beminds ql haar kinderen harts-
tochtelijk. Ook de vruchten van ul haar liefde en
zorgen heelt zij reeds op qarde mogen smoken: met
eerbledigheld, behulpzaamheid, ware liefde werd ze
omringd door ol hoar kinderen en kleinkinderen. Zij

mocht zich verheugen in een gelukkigen ouden dag,
wrant allen kwamen zo graag bi] moedar.

Pijnlijk ward ze getroffen door een onherstzlbare
ziekte, waarvan zij de smarten met voorbeeldige ver-
duldigheld verdragen heaft. In haar ziekte was haar
rozenkrans haar steun en de innigste vertrouweling
van haar lijden.

Beminde kinderen en kleinkinderen, Ik dank u
om uwe genegenheid, u allen dle mijn ouden dag met
zoveal zorgen hebt omringd. Herinnertu wat 1k voor
u gedaan heb; weet wel dat ik niats verzuimd heb
wan hetgeen u nuttig kon zijn ; ik heb u de weg van
wadrheid en godsvrucht getoond.

Veel liefde en genegenheid heb ik van u onder-
vonden, bewaa:t ze onder elkaar en denkt gan haar
die zovesl aan u in haor leven heeft gedacht.

N1ja duurbare cchterkleinkinderen, mijn vreugde
in mijn hoge jaren, God zegene u. Zijt steeds braai
en deugdzaam. Van in den hemel zal ik over u waken
opdat glj steeds de vreugde en eer uwer ouders zou-
det zijn, Bidt voor ml| : uw eenvoudige kinderbede is
zo machtig bij God.

Uw gebeden zijn een ware lalenis voor de ziel
van onze duurbare overledene.
Wij danken U daarveor wvan harte,
De [amilién
VAN WESEMAEL,

PIETERS,
en BAYENS.
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