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De doed is het einde van onze kwalen en het
begin van ons toekomend geluk. H. Aug.
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BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Raymond VAN WESEMAEL

echtgenoot van Mevrouw

Renilde Van Den Abbeele

geboran te Oudegem den § Juni 1882 en god-
vruchtig in den Heer oatslapen te Schoocnaarde
den 23 Mei 1943.
Versterkt door de H.H. Sacramenten.
Lid der confrerie vaan het H. Hart.
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Gelijk net denHeer b=haagde, zoo is het ge-
schied. De Naam des Heeren zi] gezegend. Job.

Hi) was een man van geloof, een ware christen,
een goede echtgenoot en teerhartige vader.

De goedheid van ziju karakter won hem vele
vrienden en de edele gevoelens van zijn hart, ge-
paard met een aangename zachtaardigheid,
verwierven hemde algemeene achting.

Hi) canvaardde met onderwerping de kwellin-
lingen die hem overkwamen en behield de verdul-
digheid cp den dag der beproeving. Eogol.

Bemind van God en van de menschen zal zijn
gedachlenis is zegening blijven.

Teergeliefde Echigenoocte, die mijmet zooveel
gorgen bebt omringd, heb dank ; beminde kinde-
ren, troost en steunt uw moeder en vergeet uw
wader niet ; duurbare broeders en zusters, bloed-
verwantenen gij allen die mij bemind hebt, blijft
mij indachtig aan het altaar des Heeren in uwe
gebeden.

Akten van Geleoof, Hoop en Liefde. 7j.enT q. a.

Rarmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust,












