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De laatste dag nog lachen, kfappen
en plots het einde van de tocht.

Hij was een man van luide grappen,
het beste uit het leven tappen,
daar heeft hij rustioos naar gezocht

_I.

Blijvend aandenken aan

DE HEER
Raymond VAN WESEMAEL

echtgenoot van mevrouw
Suzanne MAES.

Geboren te Uitbergen op 17 maart 1924 en
overleden in het O.L.V.-ziekenhuis te Aalst
op 9 december 1996.

Gesterkt met de ziekenzalving.

De familie dankt u voor uw medelaven
en uw gebed.
www.indeken. be

Het is droevig om afscheid te nemien van isdereen, Jeanne,
de kinderen en mijn kieinkind Veronigue die ik zo graag
zag. Mijn taak is hier volbracht, we hebben het samen goed
gehad ; samen hard gewerkt, vroeger het café, de boerde-
rij, de kelenronde.

Ik was veel bij de mensen, iedereen was me even lief, zo-
wel jong als oud.

Als ik nog goed kon werken stak ik soms een handje toe
op het weilland of de akkers van de familie en de vriendan.
Ik deed dat met vesl plezier,

De Kouter, dat was mijn lang leven. ledere morgen read ik
met de fiets naar de dieren op de weide, Toen ik meat pen-
sioen ging deed ik het wat rustiger aan. Deze zomer heb ik
de kapperszaak van Geert nog zien herinrichten ; daar was
ik fier op. De heropening deed me vee! plezier.

Ik was ook blij dat Godelieve en Christine het goed had-
den, alsook Veronique, die dan vroeg : "Peetjen, kom eens
kijken waar ik ga wonen", waarna ik tevreden thuis kwam
en zel tegen ons Jeanne : "Wat woont ze daar mooi®,

\ader, de laatste maanden hebt ge voor ons veeal verzwea-
gen. MNismand mocht het weten dat je ziek was, je deed
alsof er niets aan de hand was, maar jo wist het wel, On-
danks de pijn die je had was je altijd tevreden, Dat jij op de
voormiddagen een pintje kon gaan pakken en met dorps-
genoten een praatje slaan was je grootste plezer,

Jeanne, jij hebt het wel geweten hé
Maak er nog het beste van met je kinderen en kleinkind.
Blijf aan mij denken zoals je me gekend habt
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