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Ten paradijze geleiden u de Engelen !

i Bid voor de ziel van

LEON VAN WESEMALL
echtgenoot van

MARIA HOOGEWILIS
geboren te Kalken op 10 April 1898 en door God tot
het eeuwig leven opgeroepen te Overmere

op 23 Januaui 1938.
Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.
. e —

Op den derden Zondag na Driekoningen. Loen
we, in 't evangelie der H. Mi., het verhaal lazen van
den honderdman, die Jezus om hulp ging smeeken voor
zijn ziek kind, hebben wij met betiouwen en verlangen
tot dienzelfden Goeden Meester ons smeekend gebed
gericht, opdat Hij hem zou behoudea. dien wij, men
schen, nog 200 dringend noodiy wisten voor zijne echt-
genoote en lieve kindertjes.... En de Heer kwam, niet
om hem ons te laten, maar om hem mee te nemen naar
't ecuwig leven. Zwaar valt het ons en 't doet ons
hart ineenkrimpen van smart en wee. Maar we ge-
looven dat Hij. Die zoo meelijdend was met mens-hen-
leed in Palestina, het ook is voor ons en nu ook het
beste hezft gedaan. En al kunnen we niet begrijpen,
toch bidden we vol onderwerping : * Heer, Uw Wil
geschiede op aarde als in den hemel .. want wax: Gods
Hand slaat daar ook zalft ze. - Duurbare echtgenoote,
uw vroom en diep geloof, dat mij zoo dikwijls heeft
gesticht, het weze ook nu uw grootste steun om u over
het pijnlijke scheiden heen te helpen. Op u alleen rust
nu de zorg voor onze kleine kinderen, maar in uwe
handen zijn ze goed. Van uit den Hemel, waar ik, met
Gods genade. hoop voort te levzn. zal ik u blijven steu-
nen en zal ik bidden dat, nu ik, uw echtgenoot en vader
u ontviel, uw hemelschen Vader u dubbel zou helpen
en bijstaan. Moeder, laat ons kindertjes dikwijls voor
mij, hun vader, bidden, het zal voor u 'n troost wezen
en voor hen 'n aandenken. Tot weerziens in den Hemel.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op L. 300 d. afl.

Hii ruste in vrede !






