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GELOOFD ZI) JESUS-CHRISTUS. Amen.
!
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Ge:boren te Overmere den 23 Juni 1832 en aldaar god-
vruchtig overleden den 5 Januari 1934.

Versterkt door de H. H. Sakramenten.
— -

«Zooals het den Heer behaagde zoois het gebeurd ...
Dat Uw zeer heilige Wil, o Heer, in alles geschiede en
altijd geloofd en geprezen zij ! » Dat is de eenige bede
die wij thans stamelen kunnen al is 't dan ook met
betraande oogen en bloadend harte, ja, maar toch met
heilige onderwerping en met 'n grenzeloos betrouwen
op de goddelijke Voorzienigheid.... — Gelukkig te
midden van zijn huiselijken kring, wierd hij, te vroeg
helaas, aan de liefde der zijnen ontrukt. — Hij was er
zich ten volle van bewnst dat zijn einde naderde.
O wat moet het hem gekosthebben vrouw en kinderen
waarvoor hij zoovele jaren zich had afgesloofd thans
te moeten overlaten aan de onzekerheid der toekomst,
Toch bracht hij edelmoedig het offer overtuigd dat de
goddelijke Voorzienigheid geen ijdel woord is voor
hen die de beproeving met christelijke gelatenheid
weten te aanvaarden. :

Duurbare echtgenoote, wees niet ontroostbaar in
uwe droefheid, stel al uw betrouwen op God die altijd
alles weet te regelen voor ons grootste goed. Teerge-
liefde kinderen, ik vraag u weest gij nu moeders steun
en blijft onder elkaar vereenigd. Tot weerziens in den
- hemel l...

Zoet hert van Maria, wees mifne zaligheid.
(3% dacen afl)






