Louis Baes

Geboren op 19-02-1902 te Oosterweel
Overleden op 24-12-1976 te Gent
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Bid voor de ziel van
de Heer

LOUIS BAES

weduwnaar van Mevrouw
MARTINA CASTELEIN
echtgenoot van Mevrouw
SIDONIA BONNAERENS
geboren te Oosterweel (Antwerpen) op 19 fe-
bruari 1902 en godvruchtig in de Heer ont-
slapen te Gent. klinick H. Familie, op 24 de-
cember 1976, gesterkt door de H. Sakramen-
ten der zieken.

Enkele maanden geleden waren de familiele-
den in de kerk samengekomen om de huwe-
lijksinzegening van de dierbare overledene
bij te wonen en niets liet vermoeden dat dit
huwelijk maar van korte duur zou zijn, en het
jaar niet zou eindigen zonder dat dit geluk
zou worden verstoord, want daags voor kerst-
mis riep de Heer zijn dienaar terug.

Nu zjn wij hier terug samen om de uitvaart-
mis bij te wonen van deze geliefde mens die
we straks naar zijn laatste rustplaats zullen

begeleiden.

www.indeken.be

Hij was een werkzaam en goed man die in zijn
leven ook niet gespaard is gebleven van te-
genslagen, maar de moed had om verder door
het leven te gaan en goed te doen waar hij
kon, dat was zijn betrachting.

Dierbare echtgenote wij hadden gehoopt nog
jaren samen te kunnen voor elkander leven
en zorgen, ik was zo gelukkig met u. Het is
met pijn in mijn hart dat ik v zo vlug moet
verlaten, dank voor de goede zorgen en
vriendschap, uw kinderen en kleinkinderen
zullen nu verder voor u zorgen, ook hun dank
ik voor de genegenheid.

Dierbare familie, vrienden, kennissen en ge-
buren en gij allen die mij genegen waart,
dank voor alles.

Mevrouw Louis Baes-Bonnaerens
kinderen en kleinkinderen
de families Baes, Bonnaerens en Castelein

bedanken U voor uw deelneming.

Bugrui-- Mevrouw Rogirst-De Rijcke,
Lynwaadstraat. 40. Gent. — Tel. 26 16 67



