Theofiel Paul Mortier

Geboren op 25-05-1916 te Massemen
Overleden op 14-11-1994 te Gent
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+ We kunnen je plaats niet innemen, maar we
zullen proberen om het voor tante Irma een
: i beetje draaglijk te maken,

!n IO Senem ol “.Dw ISt W) vour ons God, wi] danken u voor al het moocie en het
is geweest gedenken wij dankbaar goede dat van hem is uitgegaan.

Moge alles waarin hij groot is geweest tot
ol ons blijven spreken.

- Moge hij nu leven in de eeuwige vreugde
Theofiel, Paul MORTIER bij God.

echtgenoot van Mevrouw Irma POPPE

geboren te Massemen op 25 mei 1916
en overleden in het U.Z. te Gent
op 14 november 1994, bediend met

de sakramenten van de kerk.

Lid van de bond der gepensioneerden. B—
Lid vriendenkring Burgerbescherming.
Oudstrijder 1940-45,

Paul was een man van weinig woorden.

Zijn liefde en bezorgdheid voor vrouw Irma

en voor zijn familie was merkbaar in alles

wat hij deed. De familie dankt u voor uw genegenheid
Niemand heeft ooit tevergeefs op hem voor uw gebed
berosp gedaan. voor uw deelnemin
Altijd was hij klaar om te helpen en bij te il g
springen. in de rouw.

Hij had een hart van goud,

zijn glimlach was een steun en troost voor

allen die het soms nodig hadden.

In de kliniek het U.Z., omringd door die-

genen die hem het liefst waren, is hij heel

zachtjes van ons heengegaan,

Lieve medemens Paul, wij moeten je nu uit
handen geven, maar bewaren in ons uw beeld
van goedheid.

Begr. Van Alboom Alfred, Massemen 369 36 25
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