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Hemelse Vader, Uw H. Wil geschiede |

ed

Bid voor de ziel
van Mijnheer
Jan Frans Alfons MERTENS

echtgenoot van Mevrouw
Maria Clemencia DE VOS

geboren te Overmere, de 25 Juni 1884 en godvruchtig

m In de Klinlek te Dendermonde, op 20
1

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de bond van het H. Hart, de Confrerie van ‘¢ H.
Sacrament en de bond der talrijke huisgezinnen.

De vader die plots ult ons midden is hesngegaan,
werd in zijn volle leven door de Heer gezegend met
gezondheid en sterkte van gestel. Zijne krachten heelt
hij onder het beleld van zjn doorzichtige wijsheid
aangewend om de rware tack te volbrengen, die de
Voorzienigheld hem op de schouders legde. Midden
een krans van kinderen ontploolde hij de rijkdom
zijner mogelljkheden tot een eer bedrijvige werk-
zaamheid, en wist door zijn duurzaam voorbeeld, ook
de zijnen er toe te begeesteren. Zijn vast Gelool
echter straclde als een zon In zijn leven, en gaf hem
zin en blijdschap in zijn werk. Zijn zware dagtaak
werd geheiligd in zijn dagelijks gebed ; zijn last en
zwoegen waren zijn gelovig levensoffer in het voor-
ultzicht van zijn hemelse oogst.

Thuts van de H. Mis, in de volle ultvoering van
zijn tack, werd hij toen, bij een vreselijk ongeluk op
zijn bedrijf, geknak! als een rietstengel, weggetrokken
van zijn geliefden. Waarlijk, wat 'n schoon en diep
geloof zag men nu openblosien in die korte liidens-
dogen | Vurige gebeden werden gestort om de gene-
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zing van vader te bekomen. Doch God wilde de rijke
schoven van vader's levensakker bergen in Zijn
esuwige schuren. Vader is naar de hemel, na geleeld
te hebben als een goed en dér-christelijk mens.

Beminde echigenote en lieve kinderen, ge zijt
geslagen en verpletterd door zulk een wrede slag, en
weent. Hebt dank om da llefde en offervaardigheld
die ons zo innig verenigde in wel en wee, en zoekt
nu troost in de lielde van Jezus die ons straks weer
samenbrengt.

Beminde familieleden en vrienden, God zegene
u. Tot weerziens. Bidt voor mij.

Heer, geel hem de eeuwige rust. {300 d. afl.)

Mevrouw Frans Mertens,

Mr en Mw Henri D'Heer-Mertens en kinderen,
Mr en Mw Gerard Verbeken-Mertens en kinderen,
M: en Mw Georges Van der Poorten-Mertens en kind,
Mr en Mw Alois Van Poecke-Mertens en kinderen,
Mr en Mw Michel Mertens-De Kuiper,
Mijnheer Gaston Mertens,
Mijnheer Basial Mertens,
De Familién MERTENS,
VAN ACKER,
DE VOS,
en DE RIJCKE,
danken U harielifk voor de troostvolle
blijken van genegenheid en gebeden welke
zij van uwentwege mochten ontvangen.

Drukls erl| Gebroeders D'hooge Overmere.




