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Znhg zij die mogen sterven in de vrede van Uw
H Hart zij zullen leven in Uw Hart in eeuwige

'U'I!EC‘I.‘.

Wil de ziel gedenken van

van Julfrouw
Alida Mertens

Geboren te Overmere de 17 december 1887, en

er overleden de 28 decembe 1063..
Veoozrien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Gelukkig de mens die ziin betrouwen stelt op
de Heer en die zijn ogen niet vestigt op ijdelheden
en bedrieglijke dwaasheden. Zalig zijn de diena
ren die. wanneer de Heer komt. op hun hoede zijn .
want HiI. zal komen op een wur die hun onbekend
is.

De ware wijsheid bestaat in de vieze Gods.

De e:[I:rhare uvrrledtne had een ¢n«ede in-
borst. Z.ii Wis g‘ucd vooriedereen. Haar leven was
etn\rumiig. zonder veel omhaal. Zolang zij kon.
Il:'{.‘lf' zij elke :mulaﬂ de Iﬂnﬂr weg al naar de
kerk. Later ontving zij geregeld de Hoogdag aan
huis. Door ziekte werd haar El.‘ltl:'l l‘.}l'ldl.‘lmiilll:l.
maar toch b]u[:ii npuﬂuim{f en vol vertrouwen.

Zij werd door gebuur en vriend geacht en be-

mind.

Beste hroer. dank om uw grote genegenheid
We hebben samen zovele gelukkige jaren door-
gebracht Zoek uw troost bij de Heer.

Beste familieleden. dank voor uw vriendschap
enzorgen. Gij vooral, Henriette, die zo goed
wanrl voor mij grdurenr{c mijn ziekle.

Vriienden en kennissen. wvergeel mij niet in

uw gebeden en zondagmis.

H, Hart van Jezus, wees mijne lieide. (300 d. afl. )

Uw gebeden zijn een ware lalenis voor de ziel
van onze duurbare overledene.
Wi danken U daarvoor van harte,

De familién
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