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Zij was ons lief en duurbaar; verlaten wij haar
niet, voor dat wij haar door onze vurige gebeden
geleid hebben in het huis des Heren.  H, Agnes.
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mevrouw

MARIA ALBERTINE
VAN HUYLENBROECK

Weduwe van de Heer

Frans Xaverius BEECKMAN,

geboren te Liedekerke, de 6e Mei 1880, en
aldaar godvruchtig overleden de 6e april 1957,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Haar rechtschapen gemoed, haar goedhartiq en
zachtmoedig karakter, maakten haar bij elkeen
bemind.

Zij sterft gerust en de deood wverlost haar van
de ellenden dezer wereld om haar de wreugde
des Heren te doen genieten.

Heer, ik heb mijn behagen genomen in een
godvruchtig leven, wees mij barmbartig en troost
mij nu in uw schonen hemel.

Dijerbare Kinderen en Kleinkinderen, die ik zo-
=zeer bemind heb, ik dank U voor de goede zorgen
waarmede gij mij tijdens mijn ziekte omringd hebt.
Ik zal U in de hemel beminnen gelijk ik U op aarde
altijd bemind heb; vergeet mij ook niet in uw ge-
beden en bewaart mijn aandenken in ww hare,

Beminde Familieleden, van U allen wverwacht
ik een wvurig gebed tot mijn zielerust.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust,

De Heer en Mevr. Louis Van der Elst-
Beeckman en kinderen Jacqueline en

Wilfried ;
De Heer en Mevr., Rufien De Klerck-

Beeckman en dochter Liliane ;

De Heer en Mevr. Jozef Eeckhout -
Beeckman en dochter Marie-Jeanne ;

De Heer en Mevr. August Beeckman -
Palstermans en kinderen Francine,
Louisa en Theo-Frank ;

De familien Van Huylenbroeck, Beeck-
man, Van der Perre en De Beer,

danken veor uw blijken van

deelneming en uw geheden.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis
had plaats in de parochiekerk van Liedekerke, op
dinsdag 9 april 1957, te 930 u.

O, Meukermans, Liedekerke,




