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Geloofd zij Jezus-Christus. Amen !

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria Coleta STEVENS

echtgenoote van
Miynheer Mauwrice Roelandt

seboven te Uilbergen dem 10 Octeber r19og en
aldaar godvruchiiz overieden dem 30 Qogst 1944

versterkt door de H H Sacramenten

Zij was eenes deugdzame vrouw, eene voorbeeldige
moeder steeds bn:mrpfd meat het geluk van haren man
en de deugd harer geliefde kinderen : om hare diepe
godsvrucht en levendig geloof waszij, God zauﬁa-
naam ; om haar goed hart was zi) van iedereen be-
mind en zal hare gedachtenis in zegening blijven.

Met g-latenheid verdroeg zij de kwellingen harer

langdurige zirkte en met volkomen onderwerping
wachte zi] op de komst des Heeren.

Maria, goede Moeder, zij heeft uwen H. Naam in
vieugde en in smart aanroepen, toon nu dat gij hare
moeder zilt

Duurhare Echtgenaot. heb dank voor uwe liefde
en goede zorgen ; nog lang zou ik willen leven heb-
ben tot uwen troost, dech God heeft het anders ge-
schikt . ziin wil geschiede. Lieve Kinderen, gij weet
hoe lief ik U bad in den hemel bliif ik u beminnen
en overu waken, En gij beminde Morder, Broeders
Zusters en Bloedverwanten, vaartwel en gedenktu
mijner in uwe gebeden.

H, Hart van Jezus ik betrouw op U 1 300 d. afi.
Zij geniete de vrede in God

Drakh DNa Cenkelaire Tlitharoat






