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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ELISA DE WILDE

Echtgenoote van Mijnheer

ALFONS VANDERMEULEN
Geboren te Overmeire den 26 April 1872
en overleden te S5t.Niklaas den 2 April 1946

Hoe broos istoch ons leven. Hoe luttel zijn ons
dagen hier op aarde. Hoe beloert ons hier de dood,
Vrede zullen we alleen verwerven bij den Heer,
bij Hem die den vrede beloofde aan de menschen
van goeden wil.

Ik geloof dat mijn verlosser leeft en ik op den
jongsten dag uit de aarde verrijzen zal.

Gelijk het hert naar waterbronnen smacht. zoo
smacht mijne ziel naar U, o Heer.

Beminde echtgenoot, dank om uw lieve zorgen
om uw kommer, om uw gebeden, We waren zoo
gelukkig. lk ga U voor naar het eeuwig leven :
blijf sterk en moedig, eens komt gij mij vervoegen
om nooit meer te scheiden.

Beminde kinderen, mijn taak is hler volbracht, ik
ga terug naar mijn schepper ; heb dank voor uwe
trouwe liefde en genegenheid, maak uw Vader het
Jeven zoet en licht opdat de slag die hem treft
niet te hard weze,

Bloedverwanten, en vrienden vaartwel, gedenken
we elkander in onze gebeden, opdat onze liefde-
banden eeuwig en duurzaam blijven. H. Hart van

Jezus, ontfern U onzer.
(300 dagen aflaat)







