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Sterven doe je niet ineens

maar af en toe een beetje. ..

Je zegt : "ik ben wat moe"

Maar op een keer

dan ben je aan je laatste beetje toe.
(Toon Hermans)

Dankbaar aandenken aan

DEHEER

Abel STEVENS

Weduwnaar van mevrouw Paula GEERINCK

Geboren te Kalken op 8 november 1917 en
overleden te Zele op 25 maart 2004,

Gesterkt door de ziekenzalving.

Oud strijder en krijgsgevangene 1940-1945
Lid van NSB
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We zagen je dikwijls op weg.

Met de fiets. Een enkele keer te voet.
Soms zelfs met de bus.

Rusteloos onderweg tussen hier en daar.
Je hebt hard gewerkt, veel bereikt

met een levenslust en een groot geloof.
De tijd had je gemaakt tot wie je was :
een mens met een schoon hart.

Toen je vrouw stierf

ging ook jij een beetje dood.

Het verdriet en verlies

maakten de rimpels in je hart

scherper.

Het werd tijd

dat je een tweede huis bouwde.

We hebben je lang niet begrepen

maar nu weten we het ;

je bouwde geen huis

maar een Huis :

alleen daar vond je Paula terug.

Het ligt maar &én fietstocht van ons verwijderd.
Dank je

want nu weten we waar Thuis is.

Priester Serge.

De familie dankt u voor uw deelname in hun rouw,

Begraf. Van Cleemput
Zele Tel 052/45 13 .45










