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Mij is niets overgekomen, dan hetgeen de Heer
behaagd heeft: dat zijn Heiligen Naam gezegend zij.

+ BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

RAYMOND DE COCK

ZOON VAN
JOZEF EN VAN RENILDE ROELANDT
geboren te Uitbergen, den 26 April 1629 en godvruch-
tig overleden, in een kliniek te GQent, den 3 Mei 1047,
Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.
Lid van den bond van het H. Hart.

Ziin leven was kort maar deugdzaam, en verdienst-
vol voor den Heer! Hii was de hoop van zijn vader en
de fierheid met den troost van zijn moeder. Zijn mak-
kers beminden hem voor zijn goed karakter, en zijn
oversten spreken met lof over ziin stiptheid, zijn
rechtschapenheid en voornaamheid.

Nog geen 18 jaar oud, vertrok hij in den vroegen
morgend naar zijn werk. Eem dom ongeval smakte
hem ten gronde. Doodelijk gekwetst werd hij wegge-
voerd, en zonder nog één woord te spreken, ontrukte

de dood hem enkele dagen later aan de liefde zijner
ouders en zuster,

Een droef en zeer spijtiz ieis, dat klagen en weenen
doet, maar waartegen slechts één troostmiddel kan

gevonden worden, dat is de kracht van ons Roomsch-
Katholiek-geloof.

Gij hebt een kind verloren, maar ween niet zooa's
dezen die geen hoop hebben. De dood van een kristen
is maar een overgang naar een ander en beter leven.
Ik zal u blijven beminnen van in den Hemel waar ik u
ook verwacht. Ik dank u voor al het goede dat ge voor

mij gedaan hebt, maar vooral omdat ge me een kriste-
lijke opvoeding hebt gegeven.

Gij allen die belang hebt gesteld in mijn smartelijk

lot, geef me nu de bewijzen van uw genegenheid, door
een vurig gebed.

Go=de Moeder Maria, ik beminde u zbdzeer. Toon
gt sy bt A waes Tavne Aaria Yozef (T i 4T o)






