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Bpraek rnlén naam uit thuis,
zoals je altijd gedaan habt..
zonder hem te banldrukimn
zonder Zwaem van draafhuid
Hat laven |s wat het altijd geweest |s,
de draad Is niet gebroken.
Waarom 2ou ik uit je gadachtan zijn ?
Omdat & ma niet meer ziat 7
Mean, ik ben niet ver.
Juist aan de andera kant van de weg.
Augustinus

t
Dankbaar voor wie zij voor ons was,
nemen wij gelovig afscheid van
MEVROUW
ANGELE DE COCK

echtgenote van de Heer
ROBERT DE MAESSCHALCK

Geboren te Lokeren op 30 september 1834
anernwhdan 20 mei 2001,

Gesterkt door het H. Sammam der zieken.

Voor de wriendschap haar gegeven,
voor uw deelneming, uw gebed en
danken wij u van harie.

Begr. Van Aumst, Brugstraat 92, Lokeren
www.indeken be Tel.: 08/348 .37 .92

Mama,

Wat moet het jou een pijn gedaan habben

dat jJouw zuster stierf.

Drie weken na tante Eveline ben jij ook hesngegaan..
we kunnen het nog altijd niet geloven,

Wie kent de pijn die Jij hebt geledan,
de vele uren die je hebt
in je ziekenbed thuls of in de klinkek 7

Hoe graag werkie en kuiste |ij,

|e zorgde zo graag voor je gezin

en alles wat je ter harte ging,

Het deed pijn dit niet mear zelf te kunnen.

aef] had altijd moed,

jij bleet altijd echigenote an onze mama,

aandachtig en meelevend

met onze pa en zijn grote hobby,

waardoor hij vele vrienden had die al eens langskwamen,
Met ons, uw kinderen, bezorgd en vol inleresse

voor onze levensweqg an onze vele bulleniandse avonturan.
Mat je kleinkinderen, zij waren jouw ocogappels.

Dan r voor alles wat pa gedurende vele jaren

VOO je deed,

voor elk bezoekje dat je kreeg.

Vader, soms begrijpen wij L niet,

maar wij vertrouwen op L.

Zo stelde ons mama ook haar vertrouwan op U.

Laat haar nu, 2o bidden wij U,

in alle vrede rustan.

Moge God, de Vader, je thuis brengen.
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