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- Indien gij Jezus deelgenoot zijt in het lijden dan

zult ge dien ook wezen in de verheerlijking

IT NAV. CHR. XI1, 2

=
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B2ID VOoOOR DE ZIEL
VAN DAAXLE

Adeéele- Marie KNOCKAERT

WEDUWE VAN WIJLEN MIJNHEER

DRUON DE DONCKER

den 31 December 1854 te Melle geboren, en op §v
Seplember 1926, te Gent in den Heer ontslapen, na
eent korle, pirnliske zickle, versterkt door de troost-
middelen onser Moeder de H Kerk.

Lid der confrerie van het H, Hart en van O L. Vr.
van Altijddurenden Bijstand.

De beproeving werd haar niet gesgaard, doeh we-
tende dat God niet spaart, wien Hy lief heeft. zoo
heeft ze met geduld haar lijden verdragen en zeifs in
het uiterste getroost, de weenende familieleden en
vrienden die haar omringden.

We hebben rondgezien en geen hulpmiddelen ge-
vonden, we zochten en niemand kon ons helpen ; dan
ging ze lieen om te penezen en de hand des Heeren
heeft haar geraakt Dairom isde vreugde uit ons hart
verdwenen. diidrom is onze droefheid in bitterheid
veranderd. Doch, aan Godes raadbesluiten moeten
we ons onderwerpen, want hij is oneindig goed en
vol hiefde tot ons.

Mijn roem is deze : de getuigenis van mijn geweten
dat ik in eenvoudigheid en oprechtheid des harten
voor God geleetfd heb, H. PAULUS 1 COR. V, 12,

Door de dood, o Heer | berooft Ge uw trouwe die-
naren niet van 't leven ; maar Ge schenkt hun een
ander leven : de ziel wordt uit het lichaam, haar
aardsche verbliifplaats verlost en verwerft een eeuwi-
ge woonplaats in den Hemel PREFATIE DER OVERL.

Beminde suster, Duurbare familie, Lieve vrienden,
heb dank voor de goede zorgen mij toegewijd | Bij
God blijf ik U beminnen, voor U zal ik bidden, opdat
God uw troost en uw belooning weze.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U

Joo . alf.






